
 

 





 

 

 



 

 



 

 



Het Spaans huis in Grupont, ook wel het huis van de burgemeester genoemd, is het oudste 

gebouw uit de streek.  Dit mooie vakwerkhuis zou dateren uit de Spaanse periode en zou nog 

dienst gedaan hebben als gerechtshof.  In 1618 werden de drie zogezegde heksen, de zussen 

“Gaumette” er veroordeeld en verbrand op de brandstapel. 

 



 

 



 

We overnachten op camping “Parc La Clusure”.  Staf heeft een lekkere lasagne klaar 

gemaakt. 

Vrijdag 25 maart 2011 

 Van :  Grupont320 m 

 Naar :  Naomé 360 m 

 Afstand :  36 km 

 Duur :  10 uur 

 Dalen :  1.667 m 

 Stijgen :  1.892 m 

Vandaag wordt het een lange dag.  Dus zijn we al vroeg uit de veren en we vertrekken bij het 

ochtendgloren.

 



 

 



 



Het kasteel van Mirwart is gebouwd op de top van een stevige rotsachtige heuvel.  Het heeft 

nog onderdak geboden aan Godfried van Bouillon.  Momenteel is men bezig met het kasteel 

te restaureren nadat men het jaren heeft laten verkommeren. 



 

 



 

 



Aan zitplaatsen geen gebrek. 



 

Een houtskooloven en een shelter of een noodhut.  Er komt nog juist een Oude Belg naar 

buiten.  Hij wou ons een tas koffie aanbieden maar zijn koffiezetapparaat was stuk. 



 

 



We gaan nu door het Provinciaal domein van Mirwart dat grotendeels bezet is met bomen.  

Maar er zijn ook 37 vijvers voor de kweek van forel.  Na 3 jaar levert de oogst van deze 

vijvers 10 à 15 ton forel op.  Deze worden dan uitgezet in de verschillende Ardense rivieren.  

Op het domein heeft men nog sporen teruggevonden van een hoogoven uit de 16
de

 eeuw en 

van een ijskelder. 



Tijdens de eerste wereldoorlog werd er hier, in Transinne, zwaar slag geleverd door Duitse en 

Franse troepen met her en der wandaden op burgers door Duitse troepen gepleegd.  Het 

oorlogsmonument herinnert aan deze tijd.

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 





 



Hier en daar treffen we al narcissen aan. 

 



 

 



 

 



 

Met toelating van de uitbater overnachten we aan de rand van de visvijver van Naomé.  We 

koken ons potje en gaan dan vlug slapen want het is een lange dag geweest. 



Zaterdag 26 maart 2011 

 Van :  Naomé 360 m 

 Naar :  Bouillon 225 m 

 Afstand :  26 km 

 Duur :  6 uur 

 Dalen :  789 m 

 Stijgen :  656 m 

Onze laatste stapdag.  Als we opstaan hangt er een lichte nevel boven de visvijver.  Het heeft 

ook wat gerijmd de voorbije nacht. De visvijver is eigenlijk een grote waterplas die ontstaan 

is door een tijdelijk oponthoud van een waterloop door een dam. 



 

 



 

 



 



 

De rood-witte tekens worden niet gespaard tijdens het vellen van bomen.  Er komt ook wat 

bewolking opzetten.  Maar vandaag blijft het droog.  We hebben trouwens de volledige tocht 

geen druppel regen gehad maar integendeel tien tot elf uren zon per dag. 



 

 





 



We naderen Bouillon en gaan onder de uitzichttoren “Belvédère.  De toren is niet meer 

toegangelijk.  Enige tijd geleden hebben vandalen de chalet onder de toren in brand gestoken 

en hierdoor is de toren deels beschadigd.



Het kasteel van Bouillon is ontstaan in de achtste eeuw.  In 1082 verkoopt Godfried van 

Bouillon het kasteel om de eerste kruistocht te financieren.  Het kasteel kan bezocht worden. 

 



 

We overnachten in de jeugdherberg van Bouillon en keren morgen terug huiswaarts met het 

openbaar vervoer.  In acht stapdagen hebben we 208 km gestapt.  De GR 14 is zwaar maar 

mooi.  We kijken al uit naar het vervolg van deze tocht.   

 

Contact Ludwig :  benaltijdweg@gmail.com  

Contact Staf       :  stafkaart@skynet.be 
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