
 

 

 



DEELNEMERS 

    

           Marie Paul        André             Henk 

          
               Ludwig            Staf              Yves 

 

                              
                 Ivan                                         Folie                                        Kado          

 

 

 



Vrijdag 27 november 2009 

 Van :  Angleur 70 m 

 Naar :  Pepinster 145 m 

 Afstand :  28 km 

 Stijgen :  1.100 m 

 Dalen       :  1.100 m 

 Duur        :  8 uur 

Ludwig en Staf zijn al op om 06.45 uur.  Zij hebben immers afgesproken met de rest van de 

groep om te vertrekken rond 07.15 uur.  Tegen 07.15 uur zijn Ludwig en Staf klaar maar de 

anderen liggen blijkbaar nog te slapen.  We wekken Henk die nog in zijn tent ligt.  Deze zet 

ons meteen met beide voeten op de grond.  We zijn immers één uur te vroeg.  Blijkt dat de 

GSM van Ludwig nog op zomeruur staat…… 

Om 08.30 uur komt Ivan aansluiten aan het station van Angleur, het vertrekpunt van de      

GR 573.  We volgen een stukje langs de Ourthe en al vlug gaat het omhoog en verlaten we de 

stad.   

 

 



 

 

Knuffel 

meenemen 

voor de klein 

mannen 



 

 



 

 



 

 

Visje 

vangen voor 

de barbecue  



 

 



 

 

Papie loop toch niet zo 

snel ,  loop wat  

zachter toe, want ik ben 

al zo moe … 



 

De Duivelsbrug is een stenen overspanning in ruwe bruine schist.  De stenen zijn zorgvuldig 

geschikt.  Vroeger maakten de boeren van Chaudfontaine van deze brug gebruik als doorsteek 

naar de vallei van de Vesder om er hun vee en groenten te slijten. 

 



 

 



 

 



  

Onder ons loopt de spoorwegtunnel naar Soumagne.  Het is de langste spoorwegtunnel van 

België. 



 

 

In de buurt van Chaudfontaine staat Marie-Paul ons op te wachten.  Ze heeft verse koffie 

gezet.  Op de achtergrond zie je het kasteeltje La Faunderie.  Het heeft oprijzende torens en 

dateert uit de 17
de

 eeuw en werd opgetrokken in Maaslandse renaissance stijl. 



 

We gaan helling op en helling af, door velden en bossen.  Af en toe krijgen we een zachte 

regenbui te verwerken.  Vandaag lopen we de aanlooproute van de GR 573.  We hadden 

verwacht dat dit minder mooi zou zijn doch daar hebben we ons schromelijk in vergist. 



In deze tijd van het jaar hebben de koeien niet echt een drinkbak nodig. 

 

 

Bheu 



 

 



 

 

Nou, ik weet het zeker, het 

is deze kant uit 



 

 

En dat we toffe jongens zijn

 dat willen  we weten 



 

We wandelen nu langs de oevers van de Vesder.  Dit is een 60 kilometer lange rivier welke 

ontspringt in de Hoge Venen, dicht bij de Duitse grens.  Ze mondt uit in Chênée bij Luik in de 

Ourthe die een drietal kilometer verder uitmondt in de Maas. 

  

Staat daar 

nu een ezel? 



 

 



 

 



 

 

Als ik met pensioen ben kom 

ik die brug repareren 



 

 

‘k Ga eens naar mijn 

schoonmoeder bellen die 

juist haar middagslaapje 

aan het doen is. 



 

 



 

Marie-Paul spuit eerst Kado proper.  Nadien volgt André en de rest van de groep.  Na de 

spoelbeurt brengt Marie-Paul ons terug naar de camping op het Provinciaal Domein 

Wegimont waar we onze tentjes hebben opgesteld voor drie nachten.  Deze avond komt Yves 

ons eveneens vervoegen.  Yves is een collega van Marie-Paul en wandelt voor de eerste keer 

mee.  Dat is dus ne nieuwen. 

Zaterdag 28 november 2009 

 Van :  Pepinster 145 m 

 Naar :  Eupen 300 m 

 Afstand :  29 km 

 Stijgen :  700 m 

 Dalen       :  600 m 

 Duur        :  7 uur 

 



  

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

Busje

komt zo 

Die lopen zeker 

een halve km per 

uur te rap voor mij. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

We komen in 

het stadje 

Limbourg.  Het 

biedt de 

aanblik van 

een vrij 

ongeschonden 

woonkern van 

aaneengesloten 

bebouwing 

langs een erg 

langgerekt 

gekasseid 

plein.  Het is 

duidelijk dat 

Limbourg, 

ondanks de 

rust die het 

plein nu uitstraalt, ooit een belangrijke woonkern vormde.  Zowel het plein als de gevels van 

de woningen zijn geklasseerd als historisch patrimonium. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

We hebben het weer niet droog gehouden maar al bij al viel de regen toch nog mee.  Na de 

tocht hebben we nog wat nagepraat in de mobilhome.  En na een hapje en een drankje (dit 

laatste vooral) worden er altijd straffe verhalen verteld. 

 

 

Allez Ivan 

vertel eens 

iets. 

Maar wel 

serieus 

blijven he 



 

 

Awel, onze bakker 

die bakt zulke 

grote pistolets 

Heeft niet 

veel aandacht 

Luistert 

met volle 

aandacht 

Ik leg daar zo’n 

laag goede 

boter op.  Ge 

kunt er maar 

ene van opeten. 

ZZZZZZZ

ZZZzzzzz 

Luistert nog 

altijd aandachtig 

en gelooft er 

alles van 

Alle aandacht 

is weg 



 

 

Man, man, 

wat is dat 

lekker 

Is terug wakker 

geschoten 



Zondag 29 november 2009 

 Van :  Eupen 300 m 

 Naar :  Baraque Michel 674 m 

 Afstand :  28 km 

 Stijgen :  620 m 

 Dalen       :  350 m 

 Duur        :  7 uur 

We vertrekken vandaag waar we gisteren geëindigd zijn, namelijk in Eupen.  Er is een 

bovenstad en een onderstad.  De stad is Duitstalig en is de hoofdstad van de Duitstalige 

Gemeenschap.  Eupen heeft tevens de enige Duitstalige hogeschool van België die 

bacheloropleidingen biedt tot kleuteronderwijzer, onderwijzer en verpleegkundige. 

 

 

Nou, ik weet het 

zeker, het is die 

kant uit 



 

 



  

 

Bepaalde delen van Eupen hebben wat weg van Disneyland. 


