
 

 



 

 

Normaal zitten hier veel gieren en arenden.  De vorige keren dat ik hier was heb ik er toch 

telkens gezien maar vandaag laten de beestjes zich niet zien door de dikke mist. 



 

 



 

 

De kalkstenen hebben nog steeds de gelaagde horizontale formatie.  Hierdoor zijn, in de loop 

van miljoenen jaren, regen en wind in staat geweest om deze lagen te slijten tot 

verbazingwekkende vormen.  Het hele gebied lag onder zee tot meer dan honderd miljoen jaar 

geleden. 



 

 



 

 

Door zijn speciale bescherming heeft dit park een zeer rijke fauna en flora.  Zo leven er onder 

meer 650 plantensoorten waaronder 30 soorten orchideeën.  Er is ook een grote populatie aan 

reptielen zoals hagedissen en verschillende slangensoorten, waaronder enkele giftige 

addersoorten.  Ook talloze (roof)vogels kan men er bewonderen zoals  valken, uilen, arenden 

en gieren.  Maar ook de lynx (wilde kat) kan men er tegen komen. 



 

 



 

 

El Torcal was ook de woonplaats van de prehistorische mens.  Op verschillende plaatsen zijn 

overblijfselen gevonden van neolithische bewoners.  Het hoogste punt in het park is 1.339 m. 



 

 



 

 

Dit natuurpark, meer dan 1200 ha groot, is meerdere keren het decor geweest van Science 

Fiction films.   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Het park is het gehele jaar open en is vrij toegankelijk.  Er is tevens een museum en een 

cafetaria waar je wat kunt eten en drinken. 



 

 



 

 



 

 

Na de wandeling in El Torcal trekken we naar een plaatselijk restaurant waar Guido M ons 

trakteert op een etentje.  Guido M heeft 15 jaar in Afrika gewoond en dist prachtige verhalen 

op uit die tijd. 



Donderdag 17 januari 2013 

 Van :  Villanueva de Tapia 660 m  

 Naar :  Villanueva de Algaidas 580 m 

 Afstand :  22 km 

 Duur        :  8 uur 

Doordat we gisteren maar een korte wandeling gemaakt hebben is iedereen terug goed 

uitgerust en maken we er vandaag een ietwat pittigere wandeling van. 

 

 



 

 



 

 

Een flink uit de kluiten gewassen regenton.  We schatten dat dit vat +/- 5.000 liter regenwater 

kan opslaan. 



 

 

We krijgen af en toe terug zicht op het meer van Iznajar.  Het meer heeft een lengte van zowat 

30 km.  Men kan er zwemmen en verschillende soorten watersporten beoefenen.  Er zit ook 

veel vis op het meer. 



  

 

Tussen de vele olijfbomen door zien we af en toe ook een amandelboom.  Deze staat 

momenteel in bloei.  Deze boom wordt maximaal 7 meter hoog en trekt tijdens de bloei veel 

insecten aan. 

 



 

 



  

 

Door de rotsachtige ondergrond kunnen er hier geen graven gedelfd worden.  De graven 

worden dan ook bovengronds gemetst.  Sommige overledenen worden ondergebracht in een 

kleine kapel. 



 

 

De amandelen worden geoogst in augustus.  De buitenkant van de 'pit' van deze steenvrucht 

wordt gekraakt; het vlies wordt verwijderd door de amandel kort te blancheren.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenvrucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blancheren


 

 



 

  

Door de regen van de voorbije nacht kleeft de aarde behoorlijk aan onze schoenen.  Niet dat 

we gehaast zijn maar dit vertraagt behoorlijk ons wandeltempo. 



 

 

We laten een spoor achter van putten in het wegdek doordat de aarde aan onze schoenzolen 

blijft plakken die er dan even later weer afvalt. 



 

 



 

 

De vijgencactus is hier alom tegenwoordig.  Het is een zeer sterke plant die vooral aan lange 

droogte kan weerstaan. 



 

 



 

 

Vandaag meestal zon maar af en toe toch ook wat bewolking.  Maar het blijft droog en in de 

zon zijn het aangename temperaturen. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Terwijl de twee Guido‟s het eten voorbereiden trek ik op verkenning met Jan door het stadje 

Iznajar. 



 

 



  

 

We flaneren wat door de smalle pitoreske straatjes en komen er een koopman tegen die zijn 

waren aan de voorbijgangers probeert te slijten. 



 

 



  

 

Kleurrijke bloempotten versieren her en der de gevels van de huizen.  Alleen jammer dat er, 

in deze tijd van het jaar, niet meer bloemen te zien zijn. 



 

 


