
 

 



BESCHRIJVING TOCHT 

GR7 is de langste wandelroute 

van Europa, van oudsher een 

handelsverbinding.  De GR7 

loopt van Cyprus naar Tarifa 

(Provincie Cádiz, Andalusië, 

Spanje) en heeft een lengte van 

10.450 kilometers.  Het gedeelte 

in Spanje alleen al bedraagt 2.750 

km.  De wandelroute GR7 / E4 

loopt vanaf Gibraltar door 

Spanje, Frankrijk, Zwitserland, 

Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, 

Roemenië, Bulgarije en 

Griekenland.  In Andalusië verbindt de GR7 belangrijke plaatsten zoals Malaga, Ronda, 

Granada, Almería, Cordoba en Jaén.  GR staat voor Gran Recorrido, in het frans: Grande 

Randonnée, de Duitsers zeggen Fernwanderwege, in Nederland zeggen ze Lange Afstand 

Wandelpaden (LAW) en de Portugezen zeggen Grande Rota.  Een gedeelte in Roemenië en 

Hongarije is nog in ontwikkeling. 

 

Het gedeelte van de kaart dat ik markeerde met rode bolletjes, had ik al eerder afgelegd. 

Het blauwe bolletjes traject heb ik tijdens de hier beschreven tocht afgelegd. 

 



DEELNEMERES 

 

Josine Rommens (Knokke)          Ivo Vansant (Olen)                  Ludwig D’Haese (Merchtem) 

 

Frans Pype (Boortmeerbeek)         Guido Claesen (Tervuren)    Volkswagen Caddy (Madrid) 

Zaterdag 5 oktober 2013 

We vliegen met Brussels Airlines van Zaventem naar Madrid en huren daar bij Goldcar een 

auto.  Het is de eerste keer dat we bij Goldcar een auto huren maar meteen ook de laatste keer 

want na de tocht blijkt dat ze ons hebben opgelicht voor 250 euro.  Van Madrid rijden we naar 

onze eerste vakantiewoning in Cazorla.  Een rit van 4 uur.   

 



 

Van in de woning en van in de tuin hebben we zicht op het kasteel van Cazorla dat bij avond 

geheel wordt verlicht. 

Zondag 6 oktober 2013 

 Van :  Cazorla 800 m 

 Naar :  Arroyo Frio 800 m 

 Afstand :  30 km 

 Duur        :  9 uur 

We delen ons op in twee groepen.  Ivo en ikzelf (Ludwig) vertrekken van uit Carorla en de 

overige drie deelnemers vertrekken van uit Arroyo Frio.  Het is mooi en zacht weer. 

 



 

 

Onze vakantiewoning bevindt zich in een smal straatje.  Als we buiten komen moeten we 

eerst voorrang geven aan een dorpsbewoner die op pad is met twee van zijn paarden.  Het 

eerste paard wordt geleid met een leizeel en het tweede paard volgt volgt gewoon. 



 

 

We moeten even zoeken om het vertrekpunt van de GR 7 te vinden maar eens we op de juiste 

track zitten zijn er weinig moeilijkheden. 



 

 



 

 

Cazorla is een klein stadje gelegen op een berghelling aan de rand van de Sierra de Cazorla. 

De stad is opgebouwd rond drie grote pleinen, de Plaza de la Constitución, de Plaza de la 

Corredera (of de Huevo, "van het Ei", vanwege zijn vorm), en de Plaza Santa Maria.  Dit 

laatste plein is het oudste en is verbonden met de andere twee door smalle, kronkelende 

straten.  



 

 



 

 



 

 

De geschiedenis van Cazorla gaat meer dan tweeduizend jaar terug.  Toen de Romeinen er 

heersten heette de stad “Arcacena.  Niet alleen waren er significante Iberische en Romeinse 

nederzettingen maar dit was ook een van de eerste bisdommen van het vroege Christelijke 

Spanje. Onder de Moren was het een strategisch bolwerk van de tientallen forten en 

wachttorens.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dcazorla%2Bcastel%26safe%3Doff%26biw%3D1920%26bih%3D950&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire&usg=ALkJrhhahcceA9vaaxkegNCpl6CRMDALhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dcazorla%2Bcastel%26safe%3Doff%26biw%3D1920%26bih%3D950&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iberians&usg=ALkJrhhQR0PBM4P8T_WZu2RAQL0lsTyrNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dcazorla%2Bcastel%26safe%3Doff%26biw%3D1920%26bih%3D950&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Moors&usg=ALkJrhhYawqhbkvjl4oTmzSdkL6NJKmU1w


 

 



 

 

Het natuurpark waar Sierra Cazorla deel van uitmaakt, is het grootste aaneengesloten  

bosgebied van Spanje (214.300 hectare). Het omvat in totaal 26 stadjes en dorpen en is  

in1983 door Unesco uitgeroepen tot natuurpark vanwege zijn bijzondere rijkdom aan flora  

en fauna.  Het is een beschermd gebied voor vogels. Het park is verdeeld in Sierra de  

Segura, Sierra de las Villas en Sierra de Cazorla.  Samen is dit één van de grootste  

beschermde natuurparken van Europa.  



 

 



  

 

Een gedeelte van de GR 7 loopt hier samen met de GR 247.   De GR 247 is nog maar pas 

aangelegd, is 480 km lang en loopt geheel rond en door het natuurpark van Cazorla.  Deze GR 

komt meteen op mijn verlanglijstje te staan. 



 

 



 

 

Een rare rotsformatie.  Van ver lijkt het of het bovenste rotsblok elk moment kan omvallen.   



 

 



 

 

Rond de middag eten we onze boterhammetjes op langsheen de rijbaan op een picknickplaats. 



 

 



 

  

We bevinden ons in een adembenemend harmonieus natuurgebied, ver weg van de Spaanse 

Costas.   



 

 



 

 

De steile hellingen die het middengebergte kenmerken, maken landbouw onmogelijk. Buiten 

het beschermde natuurpark, waar landbouw wel mogelijk is, zijn de lager gelegen bergen 

bezaaid met olijfbomen.  



 

 



 

 

Na onze wandeling keren we terug naar onze vakantiewoning waar Frans voor een 

overheerlijke maaltijd zorgt. 



 

  

Nog enkele sfeerbeelden van in en rond ons vakantiehuis.  Na een wandeling kan een 

hazeslaapje heus wel deugd doen. 



 

 



 

 

Na het avondmaal is het lekker vertoeven aan de rand van het zwembad.  We kunnen tevens 

genieten van een mooie zonsondergang. 



Maandag 7 oktober 2013 

 Van :  Arroyo Frio 800 m 

 Naar :  Loma de Maria Angela 760 m 

 Afstand :  28 km 

 Duur        :  8 uur 

We hebben vandaag terug een zware dag en vertrekken dan ook vroeg.  Vandaag stap ik met 

Frans.  Onze tocht begint in Arroyo Frio en de andere groep rijdt met de wagen door tot 

Linarejos.   

 

 



 

 



  

 

Vooral het eerste gedeelte van deze tocht is zeer mooi.  We lopen stroomopwaarts langs de 

rivier Guadalquivir waarbij sommige landschappen mij doen denken aan Corsica. 



 

 



 

 

We blijven in de vallei van de Guadalquivir.  Deze rivier ontspringt een paar kilometer van 

Cazorla, is 680 kilometer lang en voorziet heel Andalusië van water. Het gaat niet om een 

echte bron.  De rivier ontstaat door een verzameling van beekjes die samenkomen.  



 

 



 

  

Rond de middag komen we de groep “Guido” tegen en samen nuttigen we ons middagmaal. 



 

 



 

 

We ontmoeten een jonge levende trapslang.   De slang dankt haar naam aan het patroon op de 

rug dat aan een ladder doet denken.  De tekening bestaat uit een dubbele streep aan 

weerszijden van de rug en heeft regelmatige verbindingsstrepen.  Naarmate de slang ouder 

wordt vervagen deze dwarsstrepen maar de lengtestrepen op de rug blijven.   De basiskleur is 

meestal bruingrijs tot crèmewit en de strepen meestal zwart, soms donkerbruin.  De trapslang 

wordt maximaal 160 centimeter lang, de meeste exemplaren blijven kleiner.   



 

 



 

 

Het voedsel van de trapslang bestaat uit kleine knaagdieren, grotere insecten en jonge vogels. 

De slang klimt in bomen om nesten leeg te roven.  Grotere prooien worden gewurgd.  De 

habitat bestaat uit zonnige en droge plekken met veel vegetatie.  Deze slang komt niet voor in  

dichte bossen.  De slang komt voor in Frankrijk, Portugal, Italië en Spanje en is niet giftig.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Knaagdieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje


 

 



 

  

Vandaag zien we tamelijk veel wild zoals herten, reeën en gemzen.  Maar de beestjes zijn zo 

snel dat je ze moeilijk op de foto krijgt. 



 

 



  

 

Na de tocht doen we vlug nog wat inkopen, halen de groep “Guido” op en verplaatsen ons 

terug naar onze woning in Cazorla. 



Dinsdag 8 oktober 2013 

 Van :  Loma de Maria Angela 760 m  

 Naar :  Coto Rios 700 m 

 Afstand :  10 km 

 Duur        :  2 uur 

Vandaag bestaat onze dag uit drie delen.  Eerst gaan we Cazorla verkennen.  Vervolgens doen 

we een korte wandeling langs de GR 7 van  10 km en nadien verhuizen we naar onze tweede 

woning in Puebla de Don Fadrique. 

  

 



 

 



  

 

In het centrum van de stad staan de ruïnes van de kerk Santa Maria.  Ze ontlenen hun naam 

aan de oude kathedraal die beschadigd werd door overstromingen in de zeventiende eeuw. 

Later werd deze kerk verbrand door Franse troepen.  



 

 

Boven de stad staat het sobere, gereconstrueerde Moorse kasteel “ La Yedra”.  Het ligt op een 

hoogte van 881 meter boven de zeespiegel.  Je hebt er een mooi uitzicht op de stad en zijn 

omgeving.  



 

 

Het dorpsplein “Plaza de Cordera” met zijn renaissancefontein is een van de trekpleisters van 

Cazorla.  



 
 

  



 

 

En voor we aan onze eigenlijke wandeling beginnen doen we eerst nog een terrasje en gaan 

we langs bij de plaatselijke artisanale bakker. 



 

 

Cazorla is bezaaid met prachtige statige woningen met een Moorse invloed. 


