
 

 



 

 



 

  

We blijven de vallei van de Guadalquivir volgen.  We moeten de rivier oversteken maar er is 

in de verste verte geen brugje te bespeuren.  Het is dan ook zoeken naar een doorwaadbare 

plaats. 



 

 



 

 

Ook hier heb je af en toe Corsicaanse uitzichten.  Frans doet verwoede pogingen om de rivier 

over te steken met droge voeten. 



 

 



 

 

Ook Ivo geraakt aan de overkant met droge voeten.  



 

 



 

 

Het is steeds dalen en klimmen maar we hadden dan ook niet anders verwacht. 



 

 



 

 

Als we, op weg naar ons vankantiehuis, een mirador (uitzichtpunt) tegenkomen houden we 

even halt om enkele fotootjes te nemen. 



 

 

Ivo is de enige in de groep die een duik neemt in het zwembad.  We proberen altijd rond 

16.00 uur in de woning te zijn zodanig dat we alle tijd hebben om ons potje te koken en om 

gezellig wat na te kaarten. 

Vrijdag 11 oktober 2013 

 Van :  de weg in Las Nogueras 1.270 m 

 Naar :  Puebla de Don Fadrique 1.200 m 

 Afstand :  21 km 

 Duur        :  6 uur 

We moeten nu niet zo ver meer rijden en slapen dan ook wat langer.  Het is vandaag ook onze 

laatste dag dat we in de Sierra de Cazorla zullen vertoeven.  Guido en Josine nemen vandaag 

een rustdag.  Van deze rustdag zal Guido gebruik maken om de volgende trajecten met de 

wagen te verkennen en Josine gaat boodschappen doen en zal voor een lekkere maaltijd 

zorgen.  We kijken er al rijkhalzend naar uit.  We moeten wachten tot de avond om te weten 

wat de pot schaft want Josine laat niet in haar kaarten kijken. 



 

 



 

 



 

 

Het is te zien dat we de rand van het natuurpark naderen.  De bergen worden hier al wat 

minder hoog en we moeten dan ook minder dalen en klimmen. 



 

 



 

 

Guido komt ons halen op het afgesproken uur.  Josine is er niet bij, zij staat nog achter de 

kookpotten. 



 

Op dit ogenblik is het hier om 20.00 uur donker.  Als we vroeg genoeg kunnen eten wordt de 

tafel buiten op het terras gedekt en dineren we in de schaduw onder het afdak. 

Zaterdag 12 oktober 2013 

  

 Van :  Galera 1.000 m 

 Naar :  Huescar 950 m 

 Afstand :  19 km 

 Duur        :  5 uur 

Terug een korte dag.  Voor we op stap gaan smeren we ons flink in met zonnecrème. 

 



 

 



 

 



  

 

Ik vraag me af waartoe deze deur in deze erker dient?  Was het misschien om wat stenen uit te 

sparen?  Of is het om zich te beveiligen tegen dieven? 



 

 



  

 

We verlaten nu het natuurpark van Cazorla en komen in een duingebied dat soms wat lijkt op 

een woestijn. 



 

 



 

 

Het is weekend en het jachtseizoen is hier al geopend.  We horen dan ook regelmatig jagers 

schieten.  Soms zien we ze ook op de toppen van de heuvels de omtrek afspeuren. 



 

 



 

 

Wederom slagen we er in om samen te eten.  We moeten er echter wel steeds aan denken om 

de autosleutel door te geven.   



 

 



 

 

We naderen Huéscar.  Ik heb de indruk dat sommige Spanjaarden denken dat ze kunnen 

metsen.  Maar zo kan ik het ook. 



 

 



 

 

Huéscar is een autenthiek Spaans stadje, met 8000 inwoners.  Er zijn heel wat gezellige bars, 

restaurants, winkeltjes en supermarkten. Uiteraard pikken we hier een terrasje mee. 



 

 



 

 

Terwijl Frans achter de kookpotten staat keuvelen en roddelen wij gezellig op ons terras met 

wat tapas die Guido gemaakt heeft. 



 

Frans heeft Coq au vin gemaakt en dat lusten we graag.  De rode muts die Guido op zijn heeft 

heeft staan is eigenlijk een haardroger. 

 

Zondag 13 oktober 2013 

 Van :  Huescar 950 m 

 Naar :  Puebla de Don Fadrique 1.200 m 

 Afstand :  25 km 

 Duur        :  7 uur 

Het eerste stuk van de tocht vandaag is op asfalt.  Het tweede gedeelte is in de bossen en het 

laag gebergte.  Guido en Josine beslissen om enkel het gedeelte zonder asfalt te doen en 

zullen ons dan ook tegemoet komen.   

 



 

 



 

 

De tocht op het asfaltweggetje valt best mee.  Meestal wordt het afgeboord met cipressen.  

We zien ook meerdere eekhoorntjes.  Cipressen zijn slanke, steeds groenblijvende bomen met 

een zichtbare stam.  



 

 



 

Even wat uitleg over de manier waarop we zo’n tocht doen.  We kopen een goedkoop 

vliegticket naar Spanje en huren daar met zijn vijven een auto en een woning.  We koken zelf 

en alle kosten worden gedeeld.  Met de auto rijden we naar ons vertrekpunt en daar stappen er 

twee of drie wandelaars uit.  De overigen rijden door naar het eindpunt en komen de andere 

wandelaars tegemoet.  Als we elkaar kruisen worden de autosleutels doorgegeven en deze die 

de auto hebben achtergelaten worden opgehaald door deze die aan het begin van de wandeling 

afgezet zijn. 



 

 



 

We naderen ons eindpunt en van Josine en Guido, die ons tegemoet gekomen zijn hebben we 

vernomen dat we, bij het binnenkomen van het dorp, door een wijk van Romazigeuners 

moeten gaan.  Ik stel dan ook voor, als er foto’s genomen worden, dit discreet te doen. 



 

 

Enkele Roma’s zijn amandelnoten aan het ontschelpen.  De buitenkant van de 'pit' van deze 

steenvrucht wordt gekraakt; het vlies wordt verwijderd door de amandel kort te blancheren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenvrucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blancheren


Maandag 14 oktober 2013 

 Van :  Puebla de Don Fadrique 1.200 m 

 Naar :  Canada de la Cruz 1.300 m 

 Afstand :  18 km 

 Duur        :  5 uur 

Vandaag onze laatste stapdag.  We zullen dan ook maar een korte wandeling doen. 

 

 



 

 

Ook vandaag is er een gedeelte van de weg over het asfalt.  Josine en Guido besluiten dan ook 

om enkel het gedeelte zonder asfalt te doen en komen ons tegemoet.  We kunnen terug samen 

eten aan een kapelletje onderweg. 



 

 



 

 

We komen aan de grensscheiding Andalucie met Murcia.  Op deze grensscheiding heeft men 

een grote steen aangebracht.  



 

 



 

 

Caneda de la Cruz is het eerste dorp dat we aandoen op het grondgebied van Murcia en ik zie 

hier meteen een bord staan waarop de volledige GR 7 in Murcia staat.  Het is een nog tamelijk 

recent bord.  Mogelijks is de GR 7 op het grondgebied Murcia wel bewegwijzerd. 



 

 



 

181 kilometer GR 7 hebben we afgelegd in 9 stapdagen of een gemiddelde van 20 km per 

dag.  In totaal heb ik nu dus 915 km van de GR 7 afgelegd.  Andere reisverslagen van de GR7 

vind je op www.berglucht.be en vervolgens klikken op de link “gr50+”. 

   

  Josine Rommens :  rommens.josine@skynet.be 

  Ludwig D’Haese :  benaltijdweg@gmail.com 

  Guido Claesen :  gkclaesen@gmail.com 

  Frans Pype  :  frans.pype@telenet.be 

  Ivo Vansant  :  ivo.vansant@telenet.be 

 

Foto’s : Josine Rommens, Ivo Vansant, Frans Pype en Ludwig D’Haese 

Tekst  : Ludwig D’Haese 
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