
 

 

Het zwembad verliest niets van zijn aantrekkingskracht.  Ik ben de enige die het droog houd. 



 

 



 

 

Buiten hebben we een echte houtoven en daar maken we gebruik van om een lekkere pizza in 

te bakken.  Frans maakt het deeg en de dames kuisen en snipperen de groenten.  Erwin steekt 

de houtoven aan en ikzelf doe de afwas. 



Zaterdag  11 oktober 2014 

 Van :  400 m 

 Naar :  Embalse Alfonso XIII 300 m 

 Stijgen :  300 m 

 Dalen :  300 m 

 Afstand :  15 km 

 Duur        :  4 uur 

Vandaag stap ik met Erwin en Frans gaat op stap met de dames.  Het is maar een korte 

stapdag en we zullen na onze wandeling inkopen gaan doen in de stad Calasparra. 

 

 



 

 



 

 

Even wat uitleg over de manier waarop we zo’n tocht doen.  We kopen een goedkoop 

vliegticket naar Spanje en huren daar met zijn vijven een auto en een woning.  We koken zelf 

en alle kosten worden gedeeld.   



 

 



 

 

Met de auto rijden we naar ons vertrekpunt en daar stappen er twee of drie wandelaars uit.  De 

overigen rijden door naar het eindpunt en komen de andere wandelaars tegemoet.  Als we 

elkaar kruisen worden de autosleutels doorgegeven en deze die de auto hebben achtergelaten 

worden opgehaald door deze die aan het begin van de wandeling afgezet zijn. 



 

 



 

 

Vier arbeiders maken zich klaar om met een bosmaaier de brandgangen vrij te maken.  Ze 

moeten echter wachten op de brandweer die met uitgerolde brandslangen zich klaar houden  

in geval er brand zou ontstaan door een vonk van een bosmaaier. 



 

 



 

 

We komen in een landschap dat voornamelijk uit steppe bestaat.  Een steppe is een 

landschapstype waarin geen bomen groeien, maar voornamelijk grassen. Een steppe is een 

vorm van natuurlijk grasland.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grasland


 

 



 

 

Steppen komen voor in gebieden waar 8 tot 9 maanden per jaar droogte heerst en waar door 

gebrek aan regen geen bomen groeien.   Als het regent wordt het gelige gras plotseling groen 

en komen plots kruidachtige struikjes tot bloei. 



 

 



 

 



 

  

Links boven een mooi beeld van het ogenblik dat de twee groepen elkaar gaan kruisen.  

Rehcts boven het uitwisselen van het waypoint, de plaats waar de auto geparkeerd staat.  Onze 

gps’en kunnen deze gegevens draadloos uitwisselen. 



 

 

Heel in de verte krijgen we al zicht op een stukje van het stuwmeer dat de naam Alfonso XIII 

draagt.  Alfonso XIII was de laatste koning die Spanje heeft gekend en het stuwmeer heeft 

zijn naam gekregen omdat hij de stuwdam persoonlijk is komen openstellen in 1918.   

 



 

 



 

 

Ook dit gebied geniet bijzondere bescherming omdat er vele soorten watervogels, de ene al 

zeldzamer dan de andere, hier hun nest bouwen.  Vis vinden ze volop in het stuwmeer. 



 

 



 

  

Het stuwmeer werd destijds aangelegd om de omgeving te behoeden van overstromingen 

tijdens hevige regenval. 



 

 



 

 

Rond het meer staan enkele eucalyptusbomen ook wel koortsboom genoemd.  Dat is een zeer 

snel groeiende, altijd groene loofboom met een rechte stam en meestal open, eerst 

kegelvormige, later afgeronde kroon.  In tropische en subtropische gebieden bereikt hij een 

hoogte van 60 m.  Hier, in Zuid-Europa hooguit 40 m.  



 

 



 

 

Als je ruimte in de tuin hebt, is een dergelijk boompje wel aardig, want door de scherpe geur 

van zijn bladeren houdt hij vliegen en muggen op een afstand, zegt men.   Uit de bladeren van 

de eucalyptusboom wordt aromatische olie gewonnen die wordt gebruikt bij het inhaleren als 

men een verkoudheid heeft om de luchtwegen vrij te maken.   



 

 



 

  

Voor we huiswaarts keren doen we nog vlug boodschappen.  Frans is vooral bekommerd om 

het eten, Hilde om………….. 



  

 

De dames helpen Frans met de voorbereidingen voor het maken van een lekkere paella die op 

houtvuur zal gemaakt worden.  Erwin is terug stoker van dienst en heeft daarvoor zijn 

speciaal brandwerend paterspak aangetrokken. 



 

 



Zondag  12 oktober 2014 

 Van :  Embalse Alfonso XIII 300 m 

 Naar :  Cieza 200 m 

 Stijgen :  400 m 

 Dalen :  600 m 

 Afstand :  23 km 

 Duur        :  7 uur 

Vandaag stap ik terug met Josine en Frans stapt met het echtpaar Sabbe-Wauters. 

 

 



 

 



 

 

We zijn zeer tevreden over ons vakantiehuis Casa Carmona.  Het is een echte aanrader en 

behoort zeker tot de beste vakantiehuizen die ik al heb gehad.  De eigenaars zijn zeer 

vriendelijk en behulpzaam.  De zoon spreekt zelfs een mondje Engels. 



 

 



 

Het vakantiehuis is voorzien van voldoende brandhout om de houtkachel en om de houtovens 

te voorzien van brandstof.  Om de twee dagen komen de eigenaars tevens het zwembad 

reinigen.  Er zijn ook voldoende handdoeken voor de gasten en de woning is uiterst net en 

goed onderhouden. 



 

 



  

 

Gisterenavond hebben we een paella gegeten met, uiteraard, verse vis, vlees en groenten.  

Telkens we een huis huren en Frans is er bij dan vragen we op voorhand aan de eigenaars of 

ze een paellapan beschikbaar kunnen stellen. 



 

 



 

 

Af en toe treffen we kleine olijfboomgaarden aan.  Veel dode olijfbomen hebben we op onze 

tocht niet gezien.  We hebben de indruk dat de olijfboom van nature zeer sterk is.  De Spaanse 

olijfboom zou tevens behoren tot de meest ziekteongevoelige soort.   

 



 

 



 

 

Olijven worden niet vers van de boom gegeten.  Ze worden eerst een jaar lang in een 

zoutwaterbadje gelegd om de bittere smaak te verwijderen.   



 

 


