
 

 



 

 

Vandaag terug een zeer warme dag.  Ik eindig vandaag in het piepkleine dorpje Lentilles.  Er 

is niets in het dorp, geen winkeltje, geen bakker, geen bar of restaurant. 



 

 



 

 

Lentilles heeft een mooie Sint-Jacobskerk en pelgrims kunnen gebruik maken van de 

gemeentelijke feestzaal als er geen feesten zijn. 



 

 



 

 

Ik heb geluk.  Er is vandaag geen feest en ik heb de gehele feestzaal voor mij alleen.  En als ik 

veel ruimte krijg neem ik ook veel ruimte in beslag.  Al de rommel die je ziet liggen op de 

tafels is dan ook van deze ene pelgrim. 



 

 



 

 

De Sint-Jacobskerk van Lentilles mag gezien worden, zowel van binnen als van buiten is ze 

gewoonweg prachtig.  Boven op het portaal staat het beeld van de Heilige Jacobus, de 

patroonheilige van de pelgrims. 



 

 



 

 

De feestzaal waar de pelgrims mogen verblijven is voorzien van een grootkeuken met grote 

frigo’s en grote diepvriezers.  Ofschoon deze toestellen leeg zijn, staan ze aan om de pelgrim 

een dienst te bewijzen. 



 

Zondag 4 augustus 2013 

 Van  :  Lentilles 120 m 

 Naar  :  Brienne-le-Château 115 m 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  300 m 

 Afstand  :  35 km 

 Duur         :  9 uur 

Ik ben terug vroeg opgestaan ditmaal niet omwille van de warmte want de hittegolf is 

voorlopig voorbij.  Het heeft deze nacht dan ook geregend en geonweerd.  Ik ben vroeg 

opgestaan omdat ik vandaag een lange stapdag voor de boeg heb. 

 



 

 



 

 

Het is nog wat mistig als ik vertrek.  De koelte voelt goed aan.  Het zijn afwisselend velden 

met zonnebloemen en velden met mais. 



 

 



 

 

Ik passeer een dame die bezig is met het plukken van de laatste kersen.  Ik maak een babbeltje 

met haar en mag wat kersen plukken.  Ik pluk er maar enkele en eet ze onderweg op.  Eens ze 

op waren had ik spijt dat ik er niet meer geplukt had want ze waren zeer lekker. 



 

 



 

 

En terug zie ik meerdere keren reeën lopen.  Doordat de oogst al begonnen is en er al veel 

open veld is kunnen deze dieren zich ook moeilijker verstoppen. 



 

 



 

 

De benzine is hier nog heel goedkoop.  1,45 Franse franc per liter.  Ondanks de hittegolf 

voorbij is is het in de namiddag, in de zon, toch terug warm. 



 

 



 

 

Een verkeersbord kan ook dienen om de witrode tekens op aan te brengen en om er een 

voederbakje voor de vogeltjes op aan te bevestigen. 



 

 



 

 

Ik kom dan toch nog twee pelgrims tegen, alleen stappen zij in de andere richting.  Het is 

moeder en dochter.  De moeder is 72 jaar.  Ze zijn op weg naar Rome en willen er de paus 

ontmoeten. 



 

 



 

 

De pelgrims, moeder-dochter, zijn twee Fransen die al verschillende keren naar Santiago de 

Compostela zijn geweest via verschillende wegen.  Nu er een nieuwe paus is willen ze een 

pelgrimstocht maken naar Rome.  Hopelijk voor hen komt hun droom uit en ontmoeten ze de 

paus. 



 

 



 

 

Ik eindig deze tocht in Brienne-le-Château.  Het is een klein stadje en van daaruit kan ik met 

de bus naar de grotere stad Troyes waar er een treinstation is. 



 

 



 

 

Hier heeft er eentje een vliegtuig neergezet in zijn tuin.  Het is eens iets anders dan een 

gewone tuinkabouter. 



 

 



 

 

Als ik in de buurt kom van Brienne-le-Château word ik om de oren geslagen met straatnamen 

en met handelszaken die verwijzen of de naam dragen van Bonaparte Napoleon.  Ik denk dan 

ook dat hij hier ooit gepasseerd is of er een liefje heeft gehad. 



 

 



 

 

Ik begeef mij naar het toeristisch bureau dat ook al de naam “Napoleon” draagt.  Ik heb geluk.  

Ondanks het zondag is zijn de kantoren toch open en word ik er hartelijk ontvangen. 



 

 



 

 

Blijkt dat Napoleon hier drie keer gepasseerd is.  Op 9-jarige leeftijd komt de leerling 

Napoleon Bonaparte uit Corsica, zijn geboorteland, en studeerde hij in Brienne-le-Château als 

beursstudent van de koning van 1779 tot 1784. 



 

 



 

 

In 1805 komt de Keizer Napoleon weer terug naar Brienne-le-Château, om de militaire school 

te bezoeken, waar hij 5 jaar lang studeerde.  Dat is dan de tweede keer dat hij in dit stadje 

komt. 



 

 



 

 

Op 29 januari 1814 bestrijdt Napoleon het Pruisische leger bij Brienne-le-Château gedurende 

de veldslagen van de Campagne van Frankrijk.  Napoleon behaalt de overwinning maar dit is 

wel ten koste van 6.000 doden en gewonden en de stad is een puinhoop.  Dit was de derde en 

meteen ook de laatste keer dat men Napoleon hier gezien heeft. 



 

 



 

 

De enige bediende die aanwezig is in het toeristisch bureau sluit even haar kantoor om me 

weg te brengen naar het pelgrimshuis van de stad.  Ze hangt een papiertje op de deur waarop 

staat dat de burelen gedurende tien minuten gesloten zijn wegens hulp aan een pelgrim. 



 

 

 



 

 

De pelgrim krijgt een alleenstaande woning met een mooie tuin ter beschikking.  De bediende 

van het toeristisch bureau weet mij te vertellen dat hier gisteren twee pelgrims, twee vrouwen, 

gelogeerd hebben en het is zondag en vandaag is er geen poetsdienst langs geweest.  Ze hoopt 

dat de dames het een beetje proper achter gelaten hebben.  Ik vermoed dat die twee pelgrims 

de moeder en de dochter zijn die ik ben tegen gekomen op hun pelgrimstocht naar Rome. 



 

 

En de twee dames van gisteren hebben het pelgrimshuis heel netjes achter gelaten.  De 

poetsdienst van de stad hoeft niet eens langs te komen.  Er zijn drie slaapkamers met in totaal 

7 bedden.  Maar er kunnen gerust meer pelgrims te slapen gelegd worden want in sommige 

kamers staan er ook nog matrassen tegen de muur. 



 

 

Een standbeeld van de jonge Napoleon siert het pleintje voor het stadshuis.  De bediende van 

het toeristisch bureau weet mij ook nog te zeggen dat pelgrims vroeger gratis het huis 

mochten gebruiken maar sedert enkele maanden moet ze 10 euro per pelgrim vragen en daar 

is zij het hart van in.  Zij vindt het erg dat ze geld moet vragen aan een pelgrim vooral omdat 

er nog in alle boekjes staat dat pelgrims er gratis kunnen logeren. 



 

 

De stad heeft ook nog een kasteel (château) vandaar de naam Brienne-le-Château waar ze 

graag mee uitpakt maar veel stelt het kasteel niet voor. 



Daags nadien neem ik de bus naar de nabijgelegen stad Troyes en blijf er één dag om de stad 

te bezoeken.  Ik had immers op één dag extra gerekend mocht het tijdens mijn tocht een dag 

zwaar zijn gaan regenen dan zou ik die dag niet gestapt hebben. 

 

 



 

 

178 km heb ik tijdens deze tocht afgelegd.  Daarmee komt het totaal van deze pelgrimstocht 

op 1.086 km.  In september zet ik deze tocht verder. 



Andere reisverslagen van deze pelgrim kun je terugvinden op www.berglucht.be en 

vervolgens de link “GR50+” aanklikken.   

Foto’s en tekst :  Ludwig D’Haese 
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