
  

 

De kerk van Saint-Alvard heeft nog één klok in de toren.  Of ze het nog doet weten wet niet. 



 

 



  

 

In dit gebied zijn veel visvijvers.  De meeste vijvers zijn privé en men moet een  

visabonnement nemen om er te mogen vissen. 



 

 



 

  

We komen nu in de vallei van de Tyx.  Behalve de vele vijvers is het landschap vandaag 

nogal aan de monotone kant. 



 

 



 

  

Deze boom heeft men in brand gestoken met de bedoeling hem te doden maar volgens Henk 

is dit duidelijk niet gelukt en is de boom er alleen maar sterker door geworden. 



 

We overnachten in een hotel in Pontaumur.  Dit dorp ligt niet echt op de GR 4 maar door het 

koude en natte weer zien we het niet zitten om onze tent in het wild op te zetten. 

Dinsdag 30 april 2013 

 Van  :  Pontaumur 540 m 

 Naar  :  Les Barras 760 m 

 Afstand  :  27 km 

 Stijgen  :  1.000 m 

 Dalen  :  800 m 

 Duur         :  8 uur 

 



 

 



  

 

Gedurende acht stapdagen hebben we steeds kunnen ontsnappen aan de regen maar vandaag 

lukt het ons niet.  Bij de eerste bui kunnen we nog schuilen maar bij de tweede bui dienen we 

onze regenkledij aan te trekken. 



 

 



 

  

We komen in het kleine schattige dorpje Miremont.  Er is een museum in het dorp dat vrij 

toegankelijk is.  Ook in het dorp zelf tref je allerlei oude spullen en beelden aan.  Wie in de 

buurt is moet dit dorpje zeker eens bezoeken. 



 

 



 

 

We verlaten het departement “Creuse” en komen nu in het departement “Puy-de-Dôme” 

(regio Auvergne).  We krijgen af en toe een bui maar nadien klaart het op en moeten we onze 

regenkledij uit doen om ons niet kapot te zweten. 



 

 



 

 

We krijgen zicht op de rivier “Sioulet”.  Het is een zijrivier van de Sioule en een sub-zijrivier 

van de Loire.  De Sioulet heeft slechts een lengte van 49 km maar is op sommige plaatsen 

zeer breed. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bsioulet%26safe%3Doff%26hl%3Dnl%26biw%3D1262%26bih%3D864&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent&usg=ALkJrhgbJndqPWCqoLcLWS8SGV_IUD3QsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bsioulet%26safe%3Doff%26hl%3Dnl%26biw%3D1262%26bih%3D864&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Sioule&usg=ALkJrhjBDbGUBypKCEFtn0Zka9PdWasJJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dle%2Bsioulet%26safe%3Doff%26hl%3Dnl%26biw%3D1262%26bih%3D864&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_%28fleuve%29&usg=ALkJrhirJqzTkwSsPsxUDyFkxq0UY8cGzg


 

 



  

 

In het pitoreske dorpje Saint-Jacques-d’Ambur gaan we noodgedwongen schuilen in de enige 

herberg die het dorpje rijk is.  De uitbaters zijn twee stokoude mensen die zich nog met 

moeite kunnen verplaatsen. 



 

 



  

 

In de namiddag wordt het droger en lijken de buien voorbij.  Indien mogelijk zullen we ook 

deze avond een onderkomen zoeken om te overnachten. 



 

 



  

 

Oorspronkelijk zou het departement Puy-de-Dôme de naam Mont-d'Or (Goudberg) dragen, 

maar de afgevaardigde van Clermont-Ferrand, Gauthier de Biauzat, verhinderde dit omdat hij 

dacht dat deze naam de aandacht van de belastingdienst zou trekken. 



 

 



 

 

Bij onze aankomt in Les Barras, ons eindpunt voor vandaag, vernemen we van buurtbewoners 

dat er een gîte is in het dorp.  Men toont ons de woning van de eigenaars maar daar is 

niemand thuis. 



 

 

In de verte zien we al de hogere toppen van het Centraal Massief.  Na zowat een uur wachten 

komen de eigenaars van de gîte thuis.  We mogen er overnachten en we mogen het bedrag dat 

we willen geven zelf bepalen.  We bieden een lage maar eerlijke prijs en het aanbod wordt 

meteen aanvaard. 



 

 

De gîte bestaat uit een volledige woning met vier slaapkamers en twee badkamers.  De 

eigenaars zijn vereerd dat ze twee pelgrims te slapen kunnen leggen.  Normaal gezien 

verhuren ze de woning enkel maar per week maar voor pelgrims maken ze een uitzondering. 



Woensdag 1 mei 2013 

 Van  :  Les Barras 760 m 

 Naar  :  Col Des Goules (Clermont Ferrand) 997 m 

 Afstand  :  21 km 

 Stijgen  :  700 m 

 Dalen  :  1.100 m 

 Duur         :  7 uur 

 

 



 

 

We hebben een bedankingsbriefje achter gelaten voor de eigenaars van de gîte.  We hebben er 

goed geslapen en de douche was voortreffelijk. 



 

 



 

  

Af en toe terug regen.  Door de verdamping en de optrekkende mist kunnen we wel enkele 

mooie foto’s nemen.  De koeien zetten een spurtje in om ons voor te blijven. 



 

 



 

 

We kunnen even schuilen (tijdens een stortbui) in een gebouwtje met een bakkersoven.  Henk 

die een opleiding van bakker genoten heeft demonstreerd hoe je brood in en uit de oven moet 

doen. 



 

 



 

 

We beklimmen de Puy Chopine die met zijn 1.120 meter de hoogste top is van deze trekking.  

De Puy Chopine is tevens de eerste vulkaan die op de GR 4 dient beklommen te worden. 



 

 



 

 

Van op het hoogste punt hebben we een prachtig uitzicht op onder andere de open krater van 

de Puy de Lemptégy. Deze vulkaan is afgegraven door een steenverwerkend bedrijf en men 

kan met een toeristisch treintje een kijkje nemen in het hart van de vulkaan (zie volgende 

foto).  



 

 



 

 

We krijgen nu ook een mooi zicht op de Puy de Dôme.  Zonder tussenstreepjes heeft men het 

over de vulkaan en met tussenstreepjes heeft met het over het departement. 



 

  

De Puy de Dôme dienen we tijdens het volgende gedeelte van de GR 4 te beklimmen.  Het is 

een van de jongste vulkanen in het Centraal Massief met een hoogte van 1461 meter.  Deze 

vulkaan wordt als uitgedoofd beschouwd al kan een toekomstige eruptie niet geheel worden 

uitgesloten.  De laatste eruptie dadeert van 5760 v. Ch. 



 

 



 

Met een taxi laten we ons naar Clermont-Ferrand brengen en nemen daar de trein terug naar 

huis.  Hierboven een foto van een mooie muurschildering in Clermont-Ferrand. 

 

278 km hebben we op tien dagen afgelegd of een gemiddelde van 28 km per dag.  We hebben 

zowat 7.000 meter geklommen en evenveel meter gedaald of een gemiddelde van 700 meter 

per dag.  In totaal heb ik nu 728 km van de GR 4 afgelegd of zowat de helft.  Volgend jaar in 

juni zet ik deze tocht verder. 

Nogmaals hartelijke dank aan alle mensen die mij onderweg onderdak hebben verschaft of 

mij geholpen hebben om onderdak te vinden.  

 

 

Ludwig :  benaltijdweg@gmail.com 

Henk    :  info@houthandeljansen.nl 
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