
 

 

 



VOORSTELLING TOCHT 

De GR 244 is een luswandeling welke je dan ook om het even waar kunt beginnen.  Het 

officiële beginpunt is echter Tabernas.  Tabernas zelf ligt midden in de woestijn.  De GR 244 

gaat dus deels door woestijngebied.  Het is een tamelijk recente GR en de wegbewijzering 

staat heel goed aangeduid.  Dagelijks kom je een dorp tegen.  In de meeste dorpen vind je 

tevens een hostal of een hotel.  Campings zijn er op de gehele tocht niet aanwezig. 

 

Tabernas 
Lucainena 

Uleila del Campo 

Tahal 

Castro de Filabres 



DE AVONTURIER 

 

               Ludwig 

 

Maandag 13 februari 2012 

 Van  :  Tabernas 425 m 

 Naar  :  Lucainena 600 m 

 Afstand  :  25 km 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen        :  400 m 

 Duur         :  5 uur 

Het is de eerste keer dat ik een trektocht alleen doe.  Normaal gezien doe ik dergelijke 

trekkings steeds in groep.  Maar ik had mij al lang voorgenomen om er eens geheel alleen op 

uit te trekken.  Nu is het er eindelijk van gekomen.  Deze morgen ben ik in Almeria 

vertrokken met de bus en rond de middag kwam ik toe in Tabernas, mijn vertrekpunt. 

 



De GR 244 begint officieel bij dit bord.  Maar iets verder op staat er nog een bord dat mijn 

aandacht trekt.  Ik ga er naar toe en zie dat er hier nog een GR passeert, de GR 140.

De GR 140 kende ik nog niet.  Eens thuis heb ik opzoekingen verricht en zie dat deze GR 

aansluit op de GR 7 waar ik ook mee bezig ben.  Ook de GR 140 doorkruist de 

Tabernaswoestijn.  Deze GR staat dan ook meteen op mijn verlanglijstje.

  



 

 

Tabernas heeft nog een echte stierenarena (plaza de toros) op hun grondgebied.  De 

toegangspoort is los en ik neem meteen een kijkje binnenin.  Het is tevens de eerste maal dat 

ik in een echte arena kom te staan.  De arena werd gebouwd in 1986 en de plaatselijke 

bevolking organiseert er gevechten met vaarzen.  De arena biedt plaats aan 2.000 

toeschouwers en de toegang is er steeds gratis.  



 

De woestijn van Tabernas of “Desierto de Tabernas” is het enige gebied in Europa dat de 

naam van woestijn mag dragen.  Het gebied is 280 vierkante kilometer groot.  Zandige grond 

biedt slechts sporadisch ruimte aan begroeiing.  Het gaat om uiterst taaie gewassen die tegen 

het extreme klimaat op deze plaats opgewassen zijn.  Cactussen zijn daar een mooi voorbeeld 

van. 



 

De Tabernaswoestijn is geen zandwoestijn, maar een rotswoestijn.  Hier valt minder dan 2 

liter regen per jaar. 



 

Het GR-pad voert me verder door de woestijn.  Op het heuveltje, aan de horizon, zie ik nog 

het kasteel van Tabernas, de plaats waar ik vertrokken ben. 



 

 



 

Echte bergen zijn er niet in deze woestijn.  Het zijn meer heuvels, maar vooral veel kloven.  

Deze kloven zijn eigenlijk oude rivierbeddingen die al eeuwen of zelfs al duizenden jaren 

uitgedroogd zijn. 



 

 



 

 

De woestijn van Tabernas zit ingeklemd tussen de Sierra de los Filabres in het noorden en de 

Sierra Alhamilla in het zuidzuidoosten.  Hierdoor is dit gebied afgeschermd tegen vochtige 

luchtsoorten waardoor het hier nauwelijks regent.   



 

Af en toe tref ik hier ook een zeldzame berk aan.  Blijkbaar kan de berk ook leven in deze 

barre omstandigheden. 



 

 



 

Op deze plaats rust ik even uit op een steen.  Mijn aandacht wordt getrokken op de steen 

tegenover mij.  Ik merk daar precies de contouren van een zeeschelp.  Ik zet mijn bril op en ga 

het eens van naderbij bekijken.   



 

En inderdaad, ik heb hier zojuist een fossiel van een zeedier ontdekt.  Met de punt van mijn 

mes en met enkele scherpe stenen zwoeg ik een tiental minuten om dit fossiel uit de rots te 

kunnen hakken.  Even vraag ik mij af of ik dit fossiel niet beter zou laten zitten, maar het 

duiveltje in mij zegt mij dat ik het toch maar beter mee neem want dat er anders iemand 

anders mee weg zal zijn.  Dit bewijst meteen dat hier ooit zeewater door deze rivierbeddingen 

heeft gestroomd. 

 

 



  

De zon schijnt hier maar liefst meer dan drieduizend uur per jaar, vooral in het zomerhalfjaar 

op een verzengende manier.  Temperaturen van 40° C in de schaduw zijn geen uitzondering. 



 

 

In de rotsen zitten heel wat holen.  Af en toe merk ik hier een woning op waarvan men enkel 

maar de gevel ziet.  De eigenlijke woning zit in de holen van de rots.  Dit is wat men noemt 

een grotwoning. 



 

 



 

Een groot insect dat ik niet zo meteen thuis kan brengen. 



 

 



 

 

Af en toe zie ik hoog in de lucht een vale gier door het luchtruim cirkelen maar om er een foto 

van te nemen zitten ze steeds te ver af. 



 

 

Af en toe kom ik toch nog een olijfboomgaard tegen.  Uiteraard worden deze bomen hier 

besproeid met water. 



 

 



 

Ik heb het eindpunt voor vandaag bereikt.  Ik begeef me naar het kantoor van de toeristische 

dienst, maar dit blijkt gesloten te zijn.  Al merk ik wel dat er achteraan het gebouw een koertje 

is waar ik makkelijk mijn tentje kan zetten voor het geval ik geen ander onderkomen vind. 

 



Ik begeef me naar het enige hotel in het dorp.  Ik zie er geen beweging en alles is gesloten.  Ik 

bel toch maar even aan, je weet maar nooit.  Een vriendelijke man die perfect Engels spreekt, 

opent de deur.  Het hotel zit vol, zegt hij.  Een groep Noorse motards hebben het gehele hotel 

afgehuurd.  De bar en het restaurant zijn gesloten.  Ik kan hier niet terecht.  Ik vraag aan de 

hoteluitbater of hij soms uit Engeland komt omdat zijn Engels zo goed is.  Het blijkt helemaal 

geen Engelsman te zijn, maar een Duitser uit Munchen.  Ik schakel meteen over naar het 

Duits want dat is beter dan mijn Engels.  Dat schept meteen een band.  Ik leg hem uit dat ik 

een tent, matje en slaapzak bij me heb.  Dat ik niet echt een kamer en bed nodig heb, enkel 

maar een onderdak.  Ik mag binnen komen.  De man gaat een oplossing zoeken en neemt me 

mee naar de kelder.  Daar is een vergaderzaaltje waar ik mijn matje mag leggen.  Als ik mij 

geïnstalleerd heb, mag ik naar de bar gaan.  Ik zal er wat te drinken krijgen, ook al is de bar 



niet open.  In de bar maak ik verder kennis met de hoteluitbater.  Hij heet Stephan en woont al 

23 jaar in Spanje.  Hij geeft me een kom hete soep.  Het is een typisch Andalusisch product.  

Er zitten witte bonen in met stukjes aardappel en stukjes vlees.  Hier zul je het warm van 

krijgen, zegt Stephan. 

 

De kok is er niet en het restaurant is gesloten.  Maar als ik wil, mag ik met hen mee aan tafel 

gaan.  Er is nog een Duitse vriend uit München op bezoek die een Zwitserse vriend heeft mee 

gebracht en ook zij eten met hen mee.  Stephan weet niet wat er klaar gemaakt zal worden 

maar het zal maar gewone kost zijn zegt hij, datgene wat er in huis is.  Hij vraagt me tevens of 

er iets is wat ik niet lust.  Ik stel Stephan gerust en zeg hem dat ik een alleseter ben.  Stephan 

zegt mij dat hij en zijn vrouw Amora gaan drinken bij het eten.  Ook de gasten drinken Amora 

aan tafel.  Of ik dat ook lust of liever iets anders heb.  Ik zeg hem dat Amora voor mij goed is.  

Ik weet eigenlijk niet wat het is maar ik veronderstel dat het een soort streekwater is.  Ik 

schuif mee aan tafel.  Eerst is er een lekker voorgerechtje.  Nadien een tussengerechtje 

bestaande uit roerei met zwarte truffels.  Het hoofdgerecht is een groenteschotel met 

gebakken aardappeltjes en gebakken eend.  Als dessert een vanillesaus met verse Spaanse 

aardbeien, de eerste pluk van het jaar.  Gewone kost noemen ze dat hier.  Het is duidelijk; ik 

ben weeral met mijn gat in de boter gevallen.  De Amora (Amura geschreven) blijkt dan toch 

geen water te zijn.  Het is een wijn die gebotteld wordt in Almeria.  Met Stephan heb ik het 

onder andere over Derrick (Horst Tappert).  Natuurlijk dat hij die kent.  Hij heeft alle 

afleveringen gezien.  Hier in Spanje kennen ze Derrick echter niet.   



 

Vlnr :  Stephan, zijn echtgenote Mercedes (zij is Baskische en spreekt wat Frans), de Zwitser 

Peter en zijn Duitse vriend Hilge. 

Na het eten verdwijnen Stephan en Mercedes.  Ik weet niet waar ze naar toe zijn.  Een half 

uurtje later ga ik naar de kelder slapen.  Als ik in de kelder kom, zie ik Stephan en Mercedes 

juist uit de vergaderzaal komen.  Ze vonden het niet kunnen dat hun gast op de grond zou 

slapen en ze hebben een heus bed geïnstalleerd.  Voor het bed hebben ze tevens een vuurtje 

gezet want ik mocht het niet koud krijgen tijdens de nacht.  Hier word je nog werkelijk 

behandeld als familie.  Ik kan dit hotel dan ook aan iedereen aanbevelen.  Het betreft hotel El 

Museo waar de klant nog altijd koning is.  Ik hoop er ooit nog eens terug te komen. 



Dinsdag 14 februari 2012 

 Van  :  Lucainena 600 m 

 Naar  :  Uleila del Campo 600 m 

 Afstand  :  21 km 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen        :  400 m 

 Duur         :  6 uur 

‟s Morgens neem ik samen met de groep Noren het ontbijt.  Nadien wil ik gaan afrekenen.  

Stephan vraagt enkel maar wat voor het eten en de drank.  Het bedrag is echter zo klein dat ik 

niet kan geloven dat het eten en het bier hier zo goedkoop is.  Ik geef hem het dubbele, maar 

dat weigert hij.  Hij verlaat zijn bureau en gaat wisselgeld halen.  Ik zie dat hij opgehouden 

wordt door de groep Noren.  Ik neem mijn rugzak en vertrek.  Het is weliswaar geen mooi 

afscheid, maar op deze manier heb ik toch iets betaald voor mijn verblijf in dit hotel.  Duizend 

maal dank aan Mercedes en aan Stephan voor de goede ontvangst en de mooie onvergetelijke 

avond. 

 

Het is juist marktdag in het centrum van het dorp.  Het is nog vroeg en ze zijn de kramen nog 

aan het opzetten.  En net als gisteren schijnt de zon volop van in de ochtend.  Vandaag ga ik 

het wat rustiger aan doen.  Het is een minder zware dag dan gisteren, maar ik vertrek nu drie 

uur vroeger dan gisteren.  Ik besluit dan ook wat trager te stappen en wat meer rustpauzes in 

te lassen. 



  

Daar ik vandaag toch genoeg tijd heb, doorkruis ik zowat alle straatjes van het dorp.  Ik vind 

deze witte dorpjes oogverblindend en zo rustgevend.  Het is nog vroeg in de ochtend en ik 

kom weinig of geen mensen tegen. 



 

  

Sommige woningen zijn nog versierd met bloemen, maar ik zie dat er heel veel plantjes 

geleden hebben onder de koude nachten.  Desalniettemin oogt het toch wel mooi. 



 

 



 

 



 

 

Al vlug bevind ik me terug in de woestijn en laat ik Lucainena achter mij.  Ik merk ook een 

rare wolk op die mij wel lijkt te volgen.  Het betreft hier een typische lenswolk.  Deze vormen 

ontstaan door golfvormige bewegingen van lucht onder invloed van heuvels en bergen. 



 

 



 

 

Het lijkt er meer en meer op dat ik de woestijn aan het verlaten ben.  Ik kom al eens een klein 

bosje tegen maar ook akker- en bouwland. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ik bereik Uleila del Campo en neem mijn intrek in een hostal.  En net als gisteren ben ik 

vandaag terug geen mens tegen gekomen. 



Woensdag 15 februari 2012 

 Van  :  Uleila del Campo 600 m 

 Naar  :  Tahal 1.000 m 

 Afstand  :  21 km 

 Stijgen  :  1.400 m 

 Dalen        :  900 m 

 Duur         :  8 uur 

Vandaag een zware dag, niet zozeer in afstand, maar er moet vandaag heel wat hoogte 

overbrugd worden.   

 

Ik heb het al aangehaald dat deze GR zeer goed aangeduid is.  In de dorpen zelf wordt de GR 

aangeduid met gelakte ceramische tegeltjes die tegen de huizen geplakt zijn. 



 

 

In elk dorp staat een plaat met daarop de beschrijving van het stuk GR dat het volgende dorp 

verbindt.  



 

 



 

 

Het witte gebouwtje links bovenaan de top van de berg is de kapel waar de eerste beklimming 

van de dag mij naartoe zal brengen. 



 

 



 



 

 



 

 


