
 

 



  

 

De zon schijnt hier maar liefst meer dan drieduizend uur per jaar, vooral in het zomerhalfjaar 

op een verzengende manier.  Temperaturen van 40° C in de schaduw zijn geen uitzondering. 



 

 



 

 

De verwachting in Spanje is dat de Tabernaswoestijn, maar ook het woestijnachtige gebied bij 

Zaragoza, zich de komende tientallen jaren als gevolg van de klimaatsverandering die nu al 

tot verdroging leidt, verder zal gaan uitbreiden. 



 

 



 

 

Om de verwoestijning tegen te gaan heeft men al maatregelen genomen. Op dit moment is de 

provincie Almeria, waarin de woestijn zich bevindt, wereldwijd al het gebied waar de grootste 

hoeveelheid zoet water uit zee wordt gewonnen door middel van ontziltingsinstallaties.  Een 

gedeelte van dit watert wordt dan ook gebruikt om de verwoestijning tegen te gaan. 



 

 



 

 

Om onze tegenliggers niet te missen dienen we in de brede kloven soms wat door het 

struikgewas te gaan om juist op de track te kunnen stappen. 



 

 



  

 

En net zoals de voorgaande dagen laat de zon zich van haar beste kant zien.  Het is terug 

warm en in dit gebied is er nauwelijks schaduw. 



 

 



 

 

We komen zowaar een oase tegen met enkele palmbomen.  Oases ontstaan onder andere 

omdat er fossiel water in de grond aanwezig is.  Maar door de opwarming van de aarde 

kennen oases een grote achteruitgang. 



 

 

Cistanche Tubulosa (Lid van de bremraapfamilie)  Dit geslacht bestaat uit alleen planten die 

volledig parasitair zijn en dus geen bladgroen bezitten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen


 

 

Palmen hebben een schijnstam.  De planten ontwikkelen een enkele stengel met één 

groeipunt.  De stengel bestaat uit opeengestapelde bladvoeten en bevat geen bast.  Hierdoor 

kan de plant ook niet in de breedte groeien, zoals echte bomen.  Het is dan ook geen echte 

boom. 



 

 



 

 

Doordat we steeds goed op de track gebleven zijn, zijn we Frans en Guido terug tegen 

gekomen.  Vroeg of laat verwacht ik wel dat we elkaar eens ongemerkt zullen kruisen.  Maar 

tot hiertoe is dit nog geen enkele keer gebeurd. 



 

 



  

De dwergiris merken we nagenoeg dagelijks op tijdens onze wandeltochten.  De irissen hier 

behoren tot de Xiphiumgroep. Deze soort komt enkel in het wild voor in Spanje, Portugal en 

Noord-Afrika.  



 

 



 

 

Hier en daar vinden we grote plassen met water maar vergis u niet, dit is niet afkomstig van 

de regen maar van defecte of lekkende buizen die water vertransporteren. 



 

 

Het is vandaag Frans zijn verjaardag en voor deze gelegenheid maakt hij voor ons iets heel 

speciaals klaar.  We zijn dan ook allen druk bezig met de voorbereidingen.  Guido maakt weer 

overheerlijke tapas klaar, broodjes ingestreken met wat look, een scheutje olijfolie erop, een 

sneetje hesp en kaas er op en dan even in de oven.  Jeroen Meus zou het niet beter hebben 

kunnen verwoorden. 



 

Een grote paellaschotel is het geworden.  Het is misschien wel interessant dat we, bij 

toekomstige trekkings in Spanje, aan de huisbaas van de huurwoning vragen of we de 

paellapan eens mogen lenen.  Want om paella te maken heb je een grote pan nodig. 

Zondag 24 maart 2013 

 Van :  Gador 200 m 

 Naar :  Bentarique 300 m 

 Afstand :  18 km 

 Stijgen :  500 m 

 Dalen :  500 m 

 Duur        :  5 uur 

Frans heeft gisteren niet kunnen genieten van zijn eigen paella.  Hij was wat ziekjes en 

vandaag is er geen beterschap, in tegendeel hij heeft koorts en houdt vandaag het bed.   

 



 

 



  

 

Ik stap vandaag met Josine, Guido met Annette.  We vermoeden dat Frans het begin heeft van 

een zonneslag.  Hij heeft de sterkte van de Spaanse zon in maart fel onderschat.  Rechts boven 

is het vetplantje Cotyledon dat nu mooi in bloem staat. 



 

 



 

 

Een plaatselijke kunstenaar heeft een hartvorm uit een cactus geprikt.  Hopelijk heeft de 

kunstenaar tijdens zijn prikactie zichzelf niet geprikt. 



 

 

Boven een mooie Ricinus Gibsonii of Wonderboom.  De zaden (wonderbonen) zijn erg giftig. 

Voor kinderen kan de consumptie van vijf à zes zaden al dodelijk zijn, de dodelijke dosis voor 

volwassenen is 15 à 20 bonen.  



 

 

De gevels en de tuinen staan hier al in volle bloemenpracht.  Hier is het al volop lente terwijl 

het bij ons de koudste maart is sedert 140 jaar.  Mijn vrouw laat mij weten dat ze alweer 

sneeuw heeft mogen ruimen.  Ik leef met haar mee. 



 

 



 

 

Heb je geen wasdraad hang dan je was op aan de afsluiting van de tuin bij de overburen. 



 

 



 

 

Hopelijk is Frans tegen deze avond al wat beter van zijn te veel aan zon.  Een zonneslag 

ontstaat door een ontregeling van het warmtecentrum in de hersenen als gevolg van directe 

zonnestralen op het hoofd.  De lichaamswarmte en de warmte van buiten worden niet 

voldoende afgevoerd.  De symptomen zijn een rood aangezicht en droge huid, snelle hartslag, 

hoofdpijn, duizeligheid, dorst en braakneigingen. 



 

 



 

 

De vijgencactus is een veel voorkomende wilde plant in Spanje.  Sommige variëteiten zijn 

zelfs wintervast. De rode vruchten zijn vijgachtig, vandaar de naam.  Sommige variëteiten 

hebben zeer smakelijke vruchten waar onder andere confituur van gemaakt wordt.  Andere 

soorten worden enkel gebruikt als veevoeder. 



 

 



 

  

Vandaag is het Josine haar verjaardag.  Haar telefoon staat dan ook roodgloeiend.  De leeftijd 

verklappen we niet maar ze behoort al tot de seniorengroep en dat ben je vanaf je vijftigste. 



 

 



 

 

Soms kunnen we, heel in de verte, een glimp opvangen van de zee. 



 

 



 

Hieracium lachenalii (Dicht of Gewoon havikskruid).  De Oude Grieken meenden, dat de 

havik van deze planten gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken.  

 

Vandaag loopt onze GR een stukje samen met de Camino Mozarabe.  Dat is een pelgrimsweg 

naar Santiago de Compostela met een aanlooproute die zowel vertrekt in Malaga als in 

Almeria.  De route van Almeria heeft een aansluiting in Granada na 204 km.  Dit is dan ook 

een tocht die op mijn lijstje staat om te doen met een groep van 4 à 5 personen. 



 

 



 

  

Hier tref ik nog een oud verkeersbord aan die mensen van mijn leeftijd of ouder ook nog 

zullen gezien hebben bij ons in België. 



 

 



 

 

Ook met de hernieuwbare energie door zonnepanelen is Spanje koploper in Europa.  Meer dan 

30 % van de energie in Spanje komt van windmolens en van zonnepanelen. 



 

 



 

 

Vandaag maken we de overgang van de woestijn naar het gebergte van de Sierra Nevada 

waarin we vanaf morgen zullen vertoeven. 



 

 



  

 

We doen vandaag verschillende kleine dorpjes aan met name Gador, Santa Fe de Mondujar, 

Alhabia, Terque en Bentarique.   



 

 



 

 

De Ficus Elastica (ook wel rubberboom genoemd) die men bij ons enkel als kamerplant 

aantreft gedijt hier in volle grond.  Deze bomen kunnen tientallen meters groot worden. 



 

 

In elk dorp waar de Camino Mozarabe doorheen loopt vindt men een plaat met uitleg over het 

dorp en het volgende traject.  In Spanje worden pelgrims in de watten gelegd. 



 

 

Het is zondag en de plaatselijke bewoners genieten, net als bij ons (als het goed weer is), 

graag van een terrasje. 



 

Ondanks het feit dat Frans zich vandaag nog steeds niet lekker voelt staat hij er toch op om 

voor ons een lekkere, gezonde, maaltijd te bereiden. 

Maandag 25 maart 2013 

Vandaag lassen we een rustdag in en brengen we een bezoek aan het Alhambra in Granada. 

  



 

 



 

Het Alhambra of het Rode Paleis is een middeleeuws paleis en fort van de Moorse heersers 

van het koninkrijk Granada.  Het bevindt zich op een heuvelachtig plateau aan de 

zuidoostelijke grens van de stad Granada. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_%28vesting%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Granada
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plateau_%28geografie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Granada_%28stad%29


 

Het uitgebreide complex werd na de verovering van het koninkrijk Granada in 1492 door het 

katholieke koningspaar als een zeer belangrijke buit gezien.  Hun kleinzoon keizer Karel V 

gaf na zijn bezoek aan Granada in 1526 opdracht tot de bouw van een renaissancistisch paleis 

midden in het Alhambra, waarvoor een deel van het Alhambra werd afgebroken.  Zijn vrouw 

droeg zorg voor het feit dat hetgeen wat nu rest bleef bestaan. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1492
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_koningspaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Karel_V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance


 

 

Vanwege de fijn uitgevoerde islamitische kunst en de zeer grote waarde van de kunstschatten, 

is het een populaire trekpleister voor kunststudenten in Europa.  Binnenin zijn er mooie 

decoraties die toegeschreven worden aan Yusuf I.  Veel kunstschatten van het Alhambra zijn 

gerestaureerd en zo een goed voorbeeld van Moorse kunst op het Europese vasteland. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yusuf_I


 

 

Wie het Alhambra wil bezoeken, moet vooral rekening houden met de quota die de UNESCO 

heeft gesteld qua bezoekersaantallen:  Per dag mag maar een beperkt aantal bezoekers het 

Alhambra binnengaan, dus wie op goed geluk een bezoek wil brengen, loopt een groot risico 

niet toegelaten te worden, en vooraf boeken is verstandig.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


 

 

Nadien brengen we ook een kort bezoek aan de stad en zijn winkeltjes.  Na korte tijd houden 

we het echter voor bekeken.  Het is vandaag bewolkt weer en aan de frisse kant. 



Dinsdag 26 maart 2013 

 Van :  Bentarique 300 m 

 Naar :  Padules 700 m 

 Afstand :  27 km 

 Stijgen :  1.100 m 

 Dalen :  400 m 

 Duur        :  8 uur 

Frans is nog niet honderd procent hersteld van zijn zonneslag maar hij gaat toch proberen om 

mee te stappen.  Voor de zekerheid krijgt hij Guido, die met de GPS kan omgaan en met de 

auto kan rijden, en Josine mee.  Mocht er onderweg iets voorvallen dan kan Guido hulp gaan 

zoeken en kan Josine bij Frans blijven. 

 

  



 

 

 



 

 

Het is momenteel sinaasappeloogst in Andalusië.  Regelmatig pikken we er dan ook eentje 

mee.  Zo vers van de boom zijn ze op zijn heerlijkst. 



 

 



 

  

Eens over deze rivier moeten we de oever volgen maar het pad is geheel dicht gegroeid en er 

is geen doorkomen aan.  We spenderen zowat één uur om een uitweg te vinden maar 

uiteindelijk kunnen we niet anders dan een kilometers lange omweg te maken langs een 

asfaltbaan.  Pas in het volgende dorp kunnen we terug de track volgen. 



 

 



 

 

We passeren een dorpsbewoner met zijn ezel en zijn geit.  Op onze vraag of we een foto 

mogen nemen poseren ze geduldig voor onze camera.  Maar dan verplaatst de boer zich naar 

de overzijde van de baan en draait hij zich om met zijn ezel.  Volgens de boer is er hier een 

mooiere achtergrond. 



 

 



 

 

De sinaasappel komt oorspronkelijk uit China, waar ook de naam naar verwijst (china-appel, 

evenals "appelsien": appel-china) en diende vroeger vooral ter decoratie. 


