
 

  

De prins gaf zijn tuinarchitect de opdracht om iets te doen zodat de prinses haar heimwee naar 

de sneeuw zou vergeten.  Hierop werd een boomgaard met amandelnoten ontworpen waarna 

de prinses weer open bloeide. 



 

 



Donderdag 17 maart 2016 

 Van :  Hornos 1010 m 

 Naar :  Quesada 700 m 

 Stijgen :  400 m 

 Dalen :  200 m 

 Afstand :  13 km 

 Duur        :  4 uur 

 

 



 

 

Boven ons zien we de overblijfselen staan van het kasteel van Toya dat gebouwd werd in de 

13
de

 eeuw. 



 

 



 

 

De oorspronkelijke buitenmuren van het kasteel hadden een dikte van 2,20 m.  Het kasteel 

werd bewoond tot de 17
de

 eeuw waarna het in verval geraakte. 



 

 



 

 

We komen in het witte bergdorpje Quesada.  De witte dorpjes waren in de tijd van de Moren 

zeker niet wit.  In de 17
de

 eeuw, toen dit gebied gebukt ging onder een heftige pest epidemie 

en men dacht dat kalk een desinfecterende werking had, besloot men de huizen wit te kalken, 

en binnen zag het er veel ruimer en netter uit.  Sedertdien heeft men deze traditie in ere 

gehouden.  

 



Vrijdag 18 maart 2016 

 Van :  Quesada 700 m 

 Naar :  Cazorla 1000 m 

 Stijgen :  1100 m 

 Dalen :  900 m 

 Afstand :  18 km 

 Duur        :  8 uur 

 

 



  

 

Hier zie je een mooi voorbeeldje van het doel en het nut van irrigatiekanalen.  De persoon die 

water nodig heeft trekt zijn schuifje open en steekt het, voorbij de opening, terug in het 

kanaaltje.  Op die manier wordt het water afgeleid. 



 

 



 

 

We bevinden ons in de provincie Jaén die omschreven wordt als de armste provincie van het 

land.   Spanje heeft zo'n 215 miljoen olijfbomen waarvan 60 procent in Andalusie groeit.  De 

provincie Jaén heeft ongeveer 55 miljoen olijfbomen. 



 

 



 

 

We komen in het nationaal natuurpark van Cazorla.  In het gebied ligt ook het grootste 

aaneengesloten bosgebied van Spanje.  Er is een stuwmeer, er zijn kloven, kastelen en ook 

verschillende aardige stadjes en dorpjes 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuwmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel


 

 



 

 

Boven de stad Cazorla prijkt het Castillo de la Yedra.  De bouw begon in de 11
de

 eeuw maar 

duurde tot begin de 12
de

 eeuw.  Het kasteel is gratis te bezoeken. 



 

 



 

 

De brandharen van de processierups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid.  

De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang.  Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen 

van.  Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten.  De haren 

kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandhaar_%28dieren%29


 

 



 

 

De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, 

zwellingen, rode ogen en jeuk.  In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.  Niet 

alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.  In zeldzame gevallen kunnen andere 

verschijnselen ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Allergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huiduitslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeuk_%28prikkel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Braken_%28lichaamsfunctie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duizeligheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts


 

 



 

 

In het centrum van de stad staan de ruïnes van de kerk Santa Maria.  Ze ontlenen hun naam 

aan de oude kathedraal die beschadigd werd door overstromingen in de zeventiende eeuw. 

Later werd deze kerk verbrand door Franse troepen.  



 

 



 

 

Cazorla is een uitstekende plaats om als uitvalbasis te dienen om er wandelingen te doen.  Er 

zijn vele kloven, watervalletjes, bossen en mooie rotsformaties. 



 

 



Zaterdag 19 maart 2016 

Vandaag bezoeken we de stad Jaén.  Dit is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. 

 

 



 

Van in Jaén vertrekt er een aanlooproute van 44 km naar de pelgrimsroute Camino de 

Mozarabe.  Deze camino sluit op zijn beurt aan op de Camino Via de la Plata in Merida. 



  

 

Bouwmeester Vandelvira begon in 1540 met de bouw van de kathedraal die een plaats kreeg 

aan de Plaza Santa María.  De bouw van de kathedraal sleepte aan tot  in de 18e eeuw. 



 

 



 

 

We wandelen naar boven naar het Santa Catalina-kasteel welke gebouwd is op de 

fundamenten van een 12e-eeuws fort.  Het staat op een heuvel en torent hoog boven het 

westelijk stadsdeel uit. 



 

 



  

Een deel van het kasteel is omgetoverd tot een parador.  Een bezoek wordt beloond met een 

weids uitzicht over de omringende omgeving. Tussen de zilvergrijze olijfbomen zorgt de 

roodbruine aarde voor een onwezenlijk contrast. 



 

 



 

 

Tijdens de Romeinse bezetting, rond de tijd van Christus, werd Jaén bekend als Aurigis 

vanwege de zilvermijnen in het gebied. Toen het later werd veroverd door de Moren werd de 

naam veranderd in Geen dat is het Arabische woord voor 'kruispunt van caravans', een 

belangrijke handelsroute. 



 

 



 

 

 

Wie de provincie Jaén inrijdt zal versteld staan van de enorme hoeveelheden olijfgaarden.   

Het waren de Romeinen die ze ooit naar Spanje brachten.  De olijfcultuur is volop terug te 

vinden in de stad Jaén, in de tapasbars, de restaurants of in de diverse musea.  



 

We brengen een bezoek aan de  Arabische baden in de joodse wijk.   Deze dateren uit de 11
de

 

eeuw toen Jaén nog in handen was van de Moren.  Doordat de baden eeuwenlang opgevuld 

geweest zijn met aarde , zijn ze voor een groot deel bewaard gebleven. 



 

 

De Spaanse mosselen moeten zekere niet onder doen voor die van bij ons.  Ze zijn groot en 

smakelijk. 



Zondag 20 maart 2016 

 Soort :  Heen- en terugwandeling  

 Waar :  El Puerto 

 Stijgen :  600 m 

 Dalen :  600 m 

 Afstand :  8 km 

 Duur        :  3 uur 

 

 



 

 

We doen terug een wandeling in het natuurpark Sierra de Mágina.  We zijn nog maar pas 

vertrokken of we zien al een viertal gemzen door het gebergte springen. 


