
 

 



  

De bevolking concentreert zich nu vooral in de valleien en rond de 2 belangrijke steden: 

Manosque en Digne-les-Bains, terwijl de berggebieden nu bijna verlaten zijn; de helft van de 

dorpen telt minder dan 250 inwoners, 9 dorpen hebben minder dan 50 inwoners, Majastres telt 

er welgeteld 2 (cijfers van 2013) en vele gehuchten zijn nu onbewoond. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manosque
https://nl.wikipedia.org/wiki/Digne-les-Bains
https://nl.wikipedia.org/wiki/Majastres


 

 



 

 

Regelmatig loop ik over oude Romeinse wegen.  De Romeinen legden duizenden kilometers 

wegen aan naar alle delen en kolonies van het Romeinse Rijk om met hun legers snel ter 

plaatse te zijn in geval van een opstand.  



 

 



 

 

Ook handelaars maakten gretig gebruik van deze wegen.  Vandaar ook het gezegde “alle 

wegen leiden naar Rome”. Het waren de eerste echt goede wegen. De wegen werden massaal 

aangelegd door Romeinse soldaten.   



 

 



 

  

De weg werd eerst uitgegraven. Vervolgens kwam er een funderingslaag van dikke stenen. 

Dan volgde een laag van kiezel en zand om dan te eindigen met de afwerkingslaag zijnde 

platte kasseistenen of gebakken terracottategels. 



 

 



 

 

Ik logeer vandaag in de augerge de Calendal.  Op voorhand had ik er veel negatiefs over 

gelezen maar ik werd correct behandeld en het eten was er lekker. 



Maandag 8 mei 2017 

 Van  :  Aiglun 600 m 

 Naar  :  Caussols 1120 m 

 Afstand  :  25 km 

 Stijgen  :  2100 m 

 Dalen  :  1600 m 

 Duur         :  12 uur 

 

 



 

 

Boven mijn hoofd vliegt een paar vale gieren.  De vale gier kan tot 1 m lang worden en een 

vleugelspanwijdte hebben van 2,65 m.  De vale gier rust en broedt op en langs steile kliffen.   



 

 



 

Het is een aaseter die al vliegend zoekt naar karkassen van runderen en andere grote dieren.  

De gier kan zelf geen lijken open scheuren.  Hij moet eerst wachten op andere roofdieren die 

dit werkje voor hem opknappen.   



 

 



 

 

De laatste jaren neemt hun aantal in Frankrijk terug af doordat de boeren hun dode dieren niet 

langer meer mogen laten liggen op hun landerijen, dit in verband met de gekke koeienziekte. 



 

 



 

 

Het aantal gieren wordt in Frankrijk goed opgevolgd en telkens men opmerkt dat het bestand 

zakt worden er nieuwe koppeltjes uitgezet.  Natuurverenigingen zorgen voor karkassen zodat 

de dieren te eten hebben. 



 

 



 

 

Henk heeft mij laten weten dat hij goed thuis gekomen is en al terug aan het werk is. 



 

 



 

 

Henk probeert wel zoveel mogelijk te rusten zodat zijn knieën zo vlug mogelijk genezen zijn.  

In juli gaan we immers samen in Normandië een nieuwe GR starten. 



 

 



 

 

Ik overnacht in het dorpje Caussols waar niets te zien is.  Gelukkig is er wel een chambre 

d’hôte, Mas Des Chardons, waar ik terecht kan. 



 

Dinsdag 9 mei 2017 

 Van  :  Caussols 1120 m 

 Naar  :  Grasse 250 m 

 Afstand  :  15 km 

 Stijgen  :  200 m 

 Dalen  :  1100 m 

 Duur         :  5 uur 

 



 

 

Vandaag een korte dag die bestaat uit een lange afdaling naar de stad Grasse. 



 

 



 

 

Grasse was vroeger bekend om zijn leerlooierijen en handschoenateliers. In de 16e eeuw 

raakte het in de mode om handschoenen te parfumeren, hetgeen leidde tot het ontstaan van de 

parfumindustrie in Grasse.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Handschoen


 

 



 

 

Tegenwoordig is Grasse het centrum van deze industrie in Frankrijk.  Meer dan 60% van de 

productie van natuurlijke aroma's (zowel voor de parfum- als de voedingsindustrie) van 

Frankrijk vindt in Grasse plaats. 



 

 



 

 

Grasse hoorde eerst bij het departement Var, waarvan het tussen 1793 en 1795 de hoofdstad 

was.  In 1860 werd het samen met het graafschap Nice toegevoegd aan het departement 

Alpes-Maritimes. 



 

 



 

 

Grasse speelt ook een belangrijke rol in de roman Das Parfum van de Duitse schrijver Patrick 

Süskind. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Das_Parfum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_S%C3%BCskind
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_S%C3%BCskind


 

 



 

 

212 km hebben we afgelegd op deze tocht.  In totaal heb ik nu 1.607 km afgelegd van de    

GR 4.  Het is nu de bedoeling dat ik van in Grasse richting Santiago de Composlela ga.  

Alleen moet ik nog uitvlooien langs welke wegen ik dit het beste zou doen.  Dat is een werkje 

voor volgende winter. 

Andere reisverslagen van deze jongen kun je terugvinden op www.ludwigdhaese.be 

 

 

Ludwig :  benaltijdweg@gmail.com 

Henk    :  info@houthandeljansen.nl 

Tekst en foto’s :  Ludwig D’Haese 

 

 

 

 

 

http://www.ludwigdhaese.be/
mailto:benaltijdweg@gmail.com
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