
 

 

Men heeft mij gezegd dat er hier in rotsspleten de vuurwerkplant groeit en aan de oevers van 

de beek zou ik slangenwortel, anemoon en cyclamen moeten zien.  Cyclamen en anemonen ken 

ik maar de rest niet.  Het zullen wel mooie plantjes zijn. 



 

 



 

 

Ik ben hier ook ter voorbereiding van de Kreta reis voor het Zuiderhuis, die binnen twee 

weken doorgaat.  Ik moet vaststellen dat de Figoukloof door het abnormale weer van de 



voorbije winter te veel schade heeft geleden om deze kloof nog te doen met een groep voor 

het Zuiderhuis. 

 

 



 

 

Ik ben met veel moeitde van de Figoukloof naar de Agia Irinikloof geraakt.  De Agia 

Irinikloof heeft ook te leiden gehad onder het extreme weer maar is er toch beter aan toe dan 

de Figoukloof. 



 

 



 

 

Vorig jaar waren er hier nog paden enkele meters boven de rivierbedding, maar nu zijn deze 

paden weggespoeld en heeft men toch een uitweg gezocht via de rivierbedding.  Rode bollen 

en pijlen moeten jou de beste weg tonen door de kloof. 



 

 



 

 

Dikke takken, samengebonden met stevige ijzerdraad, vormen voorlopige bruggen.  Men is 

nog druk bezig om paden te herstellen en nieuwe bruggen te maken. 



 

 



 

 

Op het einde van de kloof is er een prachtige bar waar ik een verfrissend drankje kan nuttigen.  

Ik heb ondertussen telefoon ontvangen van Michel.  Hij is gisteren goed thuis geraakt en heeft 

al een afspraak gemaakt met de radioligie.  Men denkt immers dat hij een gebroken rib heeft. 



 

 

Met de groep van het Zuiderhuis zullen we afgehaald worden met een taxi aan de bar maar ik 

doe de enkele kilometers naar Sougia te voet.  Op mijn weg passeer ik nog een mooie kapel. 



 

 



 

Bij de uitgang van de Agia Irinikloof staat er een monument waarop alle namen voorkomen 

van mensen die door de Duitsers werden gedeporteerd naar het concentatriekamp van 

Mauthausen en niet levend terug kwamen.  De Duitsers hebben al deze mensen omgebracht 

omdat ze werden verdacht van samenzwering met het verzet.  Ook de grootvader van Stefanos 

werd meegenomen maar hij heeft het concentratiekamp overleefd en hij had in het geheel 

niets te maken met het verzet.   



Zondag 19 mei 2019 

 Soort  :  Wandeling in lijn heen- en terug 

 Plaats  :  van Sougia naar Paleochora en terug 

 Afstand  :  22 km 

 Stijgen  :  1000 m 

 Dalen  :  1000 m 

 Duur         :  8 uur 

 

Kapitein Yiannis, die mij ondertussen al goed kent, brengt mij met zijn boot naar de oude stad 

Lissos. 



 

 

Meteen aan het strand staat er al een oude Byzantijnse kapel.  De kapel heeft mooie oude 

muurschilderingen. 



 

 



 

 

Behalve de oude kerk van Sougia zijn alle kerken en kapellen toegankelijk.  Zelfs de, met 

goud beklede, kelken staan gewoon in een kastje. 



 

 

Eeuwenoude olijfbomen sieren het landschap. 



 

 

Van aan de haven heb ik al zicht op de vroegere graftomben van de antieke stad Lissos. 



 

 

De vloer van een badhuis werd hier per toeval gevonden in 1957.  Archeologen zijn hier nog 

volop bezig met opgravingen.  Hier kan nog veel gevonden worden. 



 

 

Het antieke Lissos ligt prachtig genesteld in een kleine baai.  Dankzij de bronnen groeide deze 

oude stad tijdens de Dorische periode uit tot een welvarend kuuroord. 



 

 

Ook in de Romeinse en Byzantijnse tijd werd er in Lissos nog volop gekuurd.  Hier zijn nog 

overblijfselen van twee vroegchristelijke basilieken te zien, een badhuis, een klein theater en 

Romeinse graven. 



 

 

Kreta is het grensgebied tussen Europa, Azië en Afrika, een godeneiland.  Kreta droeg van 

oudsher deze titel en heeft hem in zijn hele bewogen geschiedenis weten te behouden, door 

alle invasies en toeristische overrompelingen heen. 



 

 



 

 

Kreta telt ongeveer 600.000 inwoners en is het grootste Griekse eiland.   



 

 



 

 

Geiten kom je in dit gebied overal tegen.  Ik denk dat er op Kreta meer geiten leven dan 

mensen. 



 

 



 

 

De oleander is een rijk vertakte, bossige, 2-6 m hoge struik of boom die giftig melksap bevat 

in alle vegetatieve delen.  De bladeren  zijn leerachtig en 10-22 cm lang. 



De oleander komt voor in het Middellandse Zeegebied, Zuid Portugal en van Iran tot in Oost-

Azië.  Hij komt voor op stenige gronden, overstroomde oevers en in periodiek droge 

beekbeddingen. 

 

 



 

 

De bladeren van de oleander bevatten een groot aantal giftige verbindingen, waaronder 

olenandrine en neroside.  Deze glycosiden werken op het hart, maar minder sterk dan de 

glycosiden uit vingershoedskruid.  In India en Sri Lanka komen opzettelijke 



zelfvergiftigingen geregeld voor.  In de geneeskunde vindt het geen toepassing.  Honderd 

gram van de plant zou voldoende zijn om een paard te doden. 

 

 



 

Juist voor de haven van Sougia staat er een herdenkingskapelletje van een overleden persoon.  

Het is het herdenkingskapelletje van een jonge man die zes jaar geleden in zee is verdronken.  

Samen met een vriend was hij aan het harpoenvissen en plots zakte de jonge man naar de 

bodem van de zee en verdronk.  De reden van de verdrinking is niet gekend. 

Maandag 20 mei 2019 

 Soort  :  Wandeling in lijn  

 Plaats  :  van Kaap Tripiti naar Sougia 

 Afstand  :  14 km 

 Stijgen  :  800 m 

 Dalen  :  800 m 

 Duur         :  6 uur 

 



 

 

Kapitein Yiannis brengt mij met zijn boot naar de Kaap van Tripiti.  Ik ben de enige passagier 

en heb dan ook ruimte zat. 



 

 



 

 

Het is een tamelijk woelige zee en een echte haven is er niet in Tripiti.  Kapitein Yiannis vaart 

met de voorsteven van zijn boot tot tegen de rotsen (foto boven) en geeft dan gas zodat de 

boot zoveel mogelijk tegen te rotsen blijft kleven.  Evenwel, door de deining van het water, 

gaat de boot op en neer en moet je maar zien dat je op het goede moment uit de boot springt. 



 

 

Op Kaap Tripiti staan slechts twee huizen van geitenboeren.  Deze mensen kunnen enkel te 

voet of met de boot naar het dorp.  Er staat, aan een van de boerderijen, een vrachtwagen!  



Deze vrachtwagen kan er enkel maar gebracht zijn met een schip want er leiden geen wegen 

naar Tripiti.  Wat ze met die vrachtwagen willen aanvangen weet ik niet want je kan daar 

helemaal niet rijden. 

 

 



 

 

De kloof zelf van Tripiti is niet te bewandelen, enkel geiten maken gebruik van de kloof. 


