
 

Het is een snikhete dag.  Vandaag steken we de Zwitserse grens over en zullen we op een 

Zwitserse camping slapen.   



 

 



Nadat onze tent recht staat horen we in de verte het geluid van blaasinstrumenten.  Ludwig en 

Staf menen dat het alpenhoorns zijn.  Henk lacht dit weg en zegt dat het trompetten zijn.  Hij 

is zo zeker van zijn stuk dat hij er een fles wijn wilt om verwedden.  We gaan meteen in de 

richting van het geluid en zowat honderd meter verder treffen we de muzikanten aan op een 

terras van een restaurant.  En wat blijkt……

Het zijn wel degelijk alpenhoorns.  Maar Henk heeft al meteen een uitleg klaar.  Volgens hem 

zijn het houten trompetten.  Maar zonder morren heeft Henk getrakteerd op wijn.  Het is een 

Zwitserse ploeg muzikanten.  Maar er zit ook een Ierse dame bij.  De muzikant in korte broek 

en crocs aan de voeten blijkt zelfs een Vlaming te zijn.  En omdat zowel Henk als Staf 

morgen jarig zijn wordt het liedje “happy birthday” gespeeld gevolgd door Excellencio.  Een 

ontroerend moment om nooit meer te vergeten. 

Henk jong, in Nepal 

ben ik al tot boven 

de 7.000 meter 

geweest. 

Nou ja, ik heb 

ook al in zo’n 

vliegmachine 

gezeten. 



 

Zowel Henk als Staf proberen ook de alpenhoorn eens uit.  De muziekinstrumenten zijn 

tevens mooi versiert met Alpensymbolen.  Normaal gezien liggen we voor 20.00 uur in bed 

doch deze avond werd het 22.00 of was het nu 23.00 uur?  

Ja, ja ik kan 

goed blazen 

Pffft - prrrt 

Sind Sie ein 

Musiker  



Vrijdag 25juni 2010 

 Van :  Saint-Cergue 1.045 m 

 Naar :  Le Bouveret 387 m  

 Afstand :  15 km 

 Stijgen :  770 m 

 Dalen       :  1.427 m 

 Duur        :  4 uur 

 



Terug een bloedhete dag.  We vertrekken zonder het nemen van een ontbijt en van zodra we 

een zonnige plaats aantreffen met wat wind laten we onze tent drogen, maken we koffie en 

eten ons ontbijt.  Daar we een korte dag hebben zijn we nog voor de middag in het Zwitserse 

Nyon, gelegen aan het meer van Genève.  We verkennen even het stadje en nemen dan de 

trein naar Le Bouveret aan de andere zijde van het meer. 

 



 

 
De plataan heeft de verlichtingspaal volledig opgeslorpt. 



 

 



 

 



 

 



Normaal gezien zet de GR 5 zich verder vanaf Saint-Gingolph doch omdat daar geen camping 

is vertrekken we van in Le Bouveret, het nabij gelegen dorpje.  Daar is wel een camping maar 

dat betekent dan ook meteen dat we er morgen drie kilometer extra bij dienen te doen.  Staf 

koopt hem een lasagne, doet dit in stukken en warmt het op in zijn potje.  Het ziet er niet uit 

maar het is toch lekker. 



We zetten de rugzak rechtop in de tent en leggen er ons kussen voor.  Op deze manier schuift 

het hoofdkussen niet weg.  Vandaag was onze laatste dag in de Jura.  Morgen komt het laatste 

deel van de GR 5, de Alpen! 

Zaterdag 26juni 2010 

 Van :  Le Bouveret 387 m 

 Naar :  Chapelle-d’Abondance 1.026 m 

 Afstand :  23 km 

 Stijgen :  3.576 m 

 Dalen       :  2.953 m 

 Duur        :  10 uur 

Vandaag is het onze eerste Alpendag en het is meteen de zwaarste dag van deze trekking.  

Gelukkig hebben we al vijf stapdagen achter de rug en zijn we al wat ingestapt.  De eerste 

helft van de tocht gaat vandaag door Zwitserland en de tweede helft door de Franse Alpen.  

We werpen nog een allerlaatste blik op Lac Leman en reeds om 06.30 uur zijn we al aan het 

stappen.  Onze eerste klim is er meteen eentje van meer dan 1.500 hoogtemeters.  

 



 

 

Poets mijn 

schoenen 

eens Staf. 
Direct Henk, even 

mijn schoenborstel 

nemen. 



 

 



 

 

 



 

In het dorpje Novel drinken we een frisdrankje.  Novel is het eerste dorpje op Frans 

grondgebied en telt slechts 55 inwoners.  Het dorp werd totaal verwoest door een brand op 19 

oktober 1924. 

 



 

 



 

In de maand juni bloeit de gentiaan overvloedig.  Wanneer de zon ondergaat of zich weg 

steekt achter de wolken, sluit de bloem zich meteen.  Van de gentiaan wordt er likeur gemaakt 

en de wortel van de bloem zou geneeskrachtige eigenschappen hebben.  Er bestaan zowat 400 

soorten waarvan 35 in Europa.  De gentiaan komt voor op de Oostenrijkse muntjes van 1 cent. 



 

 



 

 



 

 



 

Col de Bise wordt vandaag onze hoogste col.  De wandelpaden staan goed aangegeven.  

Alleen moet je er steeds goed op letten dat je de richting volgt van de juiste pijl.  Soms 

vergissen we ons daar wel eens in maar dan is er gelukkig de GPS die ons meteen terecht 

wijst.  Overvloedig veel drinken hoeven we niet mee te nemen.  Regelmatig komen we 

bronnetjes en waterbakken tegen met drinkbaar water.  En in noodgevallen heeft Staf een 

waterfilter mee.  Maar gelukkig hebben we die nog niet moeten gebruiken. 



  

 



 

 



In Chalets de Bise (1.502 m) nuttigen we een omelet met hesp, kaas , tomaten en kruiden.  De 

glijbaan doet dienst als nooduitgang in geval van brand.   

 

Ik zal moeite hebben 

om dat allemaal op 

te krijgen. 
Dat is wel voor twee 

personen hoor Henk! 



 

 

Tuut - Tuut 



 

 



 

 

Nou, ik lust 

wel een biertje 



Daar er geen camping is in Chapelle-d’Abondance stappen we naar de enige gîte d’étape van 

het dorp.  Evenwel is deze al volgeboekt door een groep.  We vragen de uitbater of we niet op 

ons eigen matje ergens een plaatsje kunnen krijgen.  Hij overlegt even met zijn vrouw en we 

krijgen een plaatsje toegewezen, voor 5 euro per persoon, in de vermaakruimte.  In het dorp 

kan men aan “Fantasticable” doen.  Dit is enig in Europa.  Het zijn twee kabels die tussen vier 

bergtoppen verbonden zijn en waarbij men op een hoogte van 250 meter tegen meer dan 100 

km per uur, hangend in een harnas, door de vallei glijdt.  De wereldberoemde kaas 

“Abondance” wordt hier tevens  gemaakt.

 



 

 



Zondag 27juni 2010 

 Van :  Chapelle-d’Abondance 1.026 m 

 Naar :  refuge de Chésery 1.980 m 

 Afstand :  20 km 

 Stijgen :  3.226 m 

 Dalen       :  2.285 m 

 Duur        :  9 uur 

Bij het openingsuur, om 06.30 uur staan we al aan de deur van de bakker.  We drinken er een 

koffie en eten er enkele koffiekoeken.  We doen er ook onze inkopen voor de rest van de dag.  

Het wordt terug een zware en warme dag.  Van zodra we het dorp verlaten dienen we al 

meteen meer dan 900 m te klimmen.  Gelukkig zitten we aan de goede kant van de berg en zit 

de zon aan de andere zijde. 

 



 

 



 

 



 

De linkerdeur is de woning van de boer.  De rechter deur is de ingang van de stal. 



 

 



Een goed afgeschermde GR5-paal. 

 



 

 

Jo de mannen 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Van op de Col de Bassachaux (1.778 m) hebben we beneden in de vallei zicht op een groot 

meer.  Het meer ligt echter buiten onze kaart en we kennen dan ook niet de naam van het 

meer. Op de col is er ook een restaurant waar we van een verfrissend drankje genieten.  

Tijdens de beklimming naar de col hebben we nog een gems gezien. 



Wegens plaatsgebrek in de keuken worden de grootste pannen buiten gehangen. 

We overnachten in de refuge de Chésery dichtbij het lac Vert.  We maken er kennis met de 

Nederlander Roel die eveneens de GR 5 volgt.  Ook hij is begonnen in Hoek van Holland en 

doet elk jaar een deel van de GR.  Hij is er al 5,5 jaar mee bezig en trekt er steeds alleen op 

uit. 



Het lac Vert (het groene meer) bevindt zich juist achter de sneeuw en is te zien van aan de 

refuge.

We eten er een croûte, de specialiteit van de refuge.  Op de bodem ligt er geroosterd brood 

met daaroverheen hesp, kaas en groenten.  Bovenop komt er ook nog een spiegelei.  Het 

geheel komt uit de oven en is uiterst warm. 


