
 

 



  

We overschrijden de Frans-Spaanse grens en komen in de Spaanse regio Navarra.  In 1936 

vormde Navarra het centrum van de militaire opstand die het begin van de Spaanse 

Burgeroorlog inluidde. Vanaf het begin van de oorlog stond de provincie aan de kant van de 

nationalisten van generaal Franco.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco


 

 



 

 

Onder zijn bewind gaf Franco het provinciebestuur van Navarra aparte bevoegdheden en in 

1973 vernieuwde hij het aparte forale recht uit de middeleeuwen. 



 

 



 

 

Op een bepaald ogenblik zien we een plaatje dat meldt dat er 500 m verder een café is.  Blijkt 

geen echte herberg te zijn maar hier zit een man met een vuurtje, die tegen betaling, voor de 

pelgrim koffie of thee kan zetten. 



 

 



 

 

Maar dan is er plots toch een bestelwagen waar frisdranken en versnaperingen te verkrijgen 

zijn.  Op de schuifdeur van het voertuig staat de rest van het traject getekend. 



 

 



 

 

Paarden lopen hier vrij rond in de bergen.  De fietsende pelgrims dienen in principe het asfalt 

te volgen maar niet alle pelgrims houden zich daaraan. 



 

 



 

 

We zien regelmatig vale gieren overvliegen.  De vale gier kan tot 1 m lang worden en een 

vleugelspanwijdte hebben van 2,65 m.  De vale gier rust en broedt op en langs steile kliffen.  

Het is een aaseter die al vliegend zoekt naar karkassen van runderen en andere grote dieren.  

De gier kan zelf geen lijken open scheuren.  Hij moet eerst wachten op andere roofdieren die 

dit werkje voor hem opknappen.  De laatste jaren neemt hun aantal in Spanje af doordat de 

boeren hun dode dieren niet langer meer mogen laten liggen op hun landerijen, dit in verband 

met de gekke koeienziekte. 



 

 



 

 

Een pelgrimsgraf op de Camino.  In Spanje is er een wet die zegt dat een pelgrim die komt te 

overlijden op een pelgrimsweg, het recht heeft om begraven te worden op de plaats van 

overlijden.  Er zijn dan ook meerdere pelgrimsgraven langsheen de verschillende camino’s. 



 

 



 

 

Peregrino Gilbert Janeri ondernam alleen de voettocht tussen Saint-Jean-Pied-de-Port en 

Roncesvalles.  Toen het lijk gevonden werd op 22 maart dacht de politie dat Gilbert op 7 

maart kwam te overlijden omdat hij een overnachting had geboekt in Saint-Jean-Pied-de-Port 

voor de nacht van 6 op 7 maart.  Op de overlijdensakte staat dan ook dat hij overleden is op 7 

maart. Evenwel heeft de familie achteraf vastgesteld dat hij nog een foto had gemaakt op 8 

maart om 15.40 uur. 



 

 



   

De Spaanse autoriteiten weigerden een autopsie uit te voeren omdat er geen sporen van 

geweld op het lichaam werden aangetroffen.  Volgens hen was de pelgrim omgekomen door 

onderkoeling.  De familie hecht hier echter geen geloof aan omdat Gilbert al jaren in Canada 

woonde en extreme kou gewoon was.  Volgens de familie moet Gilbert overleden zijn aan een 

hartaanval. 



 

 



 

  

Peregrino Gilbert had de pelgrimstocht ondernomen na het zien van de film “The Way”.  

Voor zijn vertrek had hij ook al grappend gezegd dat hij daar wou sterven, al lopend, en daar 

ook zou willen blijven.  



 

 



 

Ook hier in Roncesvalles werden opnames gemaakt voor de film “The Way”.  Buiten staat er 

een foto met twee acteurs die meespeelden in de film.  In het midden staat de echte uitbaatster 

van La Posada.  Links is Martin Sheen de hoofdrolspeler uit de film en rechts de actrice die 

voor uitbaatster speelde in de film. 



 

 



 

 

Sommige pelgrims zijn geheel uitgeteld als ze aankomen in de albergue.  De albergue van 

Roncesvalles kan 183 pelgrims herbergen.  De vrijwilligers die de albergue open houden zijn 

allen Nederlanders. 



 

 

 

Dinsdag 19 mei 2015 

 Van  :  Roncesvalles 

 Naar  :  Zubiri 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  900 m 

 Afstand  :  22 km 

 Duur         :  8 uur 



We wilden vandaag wat langer slapen omdat er een gemakkelijke dag op het programma 

staat.  Evenwel is er van bij het ochtendgloren al veel heen- en weergeloop zodat we dan maar 

besloten hebben om eveneens te vertrekken. 

  

 



 

 



 

 

In Roncesvalles zelf kan je niet ontbijten maar 5 km verderop, in het eerste dorpje dat je tegen 

komt, is er een zaak waar je kan ontbijten.  Het is daar dan ook een drukte van jewelste.  In 

hetzelfde dorp is er tevens een grootwarenhuis dat reeds om 06.30 uur zijn deuren opent 

speciaal voor de pelgrims. 



 

 



 

Het is vandaag terug een regendag waardoor we slechts weinig foto’s gemaakt hebben.  In de 

hoofdstraat van een dorp wordt het regenwater opgevangen in een betonnen geul aan de rand 

van de weg. 



 

 



 

 

We eindigen in Zubiri.  Zubiri ligt midden in een weelderig landschap.  Men zegt dat St. 

Jacobus er verbleef op zijn weg naar Santiago de Compostela.  In Zubiri zijn vijf albergues 

waar de pelgrim terecht kan. 



Woensdag 20 mei 2015 

 Van  :  Zubiri 

 Naar  :  Pamplona 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  500 m 

 Afstand  :  21 km 

 Duur         :  6 uur 

Vandaag is het onze laatste stapdag.  We vertrekken vroeg omdat we rustig de stad Pamplona 

willen verkennen na onze tocht. 

 

 



 

 



 

Even voor Pamplona passeren we een oude kerk met daarnaast een klein kerkhofje.  Het 

gebouw doet geen dienst meer als kerk maar werd opgekocht door pelgrims die de kerk aan 

het verbouwen zijn.  Zij willen er een albergue van maken.   



 

 



 

 

Pamplona stelt ons toch wat teleur.  Buiten zijn stierenloop door de straten van de stad heeft 

Pamplona niet veel te bieden.  Er is weinig te zien.  Pamplona is de hoofdstad van de regio 

Navarra. 



 

 



 

 

De bewegwijzering van pelgrimswegen is in Spanje veelal aangebracht met gele pijlen.  Soms 

overdrijven ze wel eens met hun pijlen.  Pelgrimswegen staan maar in één richting aangeduid, 

namelijk in de richting van Santiago de Compostela. 



 

 



  

 

Als we aan de albergue komen worden net de deuren geopend en kunnen we meteen naar 

binnen.  Deze is het gehele jaar open en kan 114 pelgrims herbergen.  Er is tevens een 

wasserette in het gebouw. 



 

 



 

 

Elk jaar op 6 juli om 12 uur 's middags richten miljoenen mensen uit de hele wereld hun blik 

op de gevel van het stadhuis van Pamplona.  De media brengen verslag uit van de 

spectaculaire massabijeenkomst op het moment van de "chupinazo", een vuurpijl die vanaf dit 

gebouw wordt afgeschoten en die het begin van de beroemde weergaloze feesten van San 

Fermín aankondigt. 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2513


 

 



 

 

In de kathedraal van Pamplona bevindt zich de graftombe van Karel III van Navarra en diens 

echtgenote Leonor van Castilië.  Beiden liggen er al sinds 1509.  In het centrum is tevens een 

kleine betoging aan de gang maar veel stelt het niet voor. 



 

215 km hebben we afgelegd tijdens deze tocht of een gemiddelde van 24 km per dag.  In 

totaal heb  ik nu 2.934 km afgelegd “op weg naar Compostela”. 

 

Andere reisverslagen van deze pelgrim kun je terugvinden op www.berglucht.be en 

vervolgens de link “GR50+” aanklikken.vervolgens de link “GR50+” aanklikken of op 

www.ludwigdhaese.be   

 

 

Ludwig D’Haese :  benaltijdweg@gmail.com 

Erwin Sabbe  :  Erwin.sabbe@telenet.be 

Tekst     :  Ludwig D’Haese  

Foto’s   :  Ludwig D’Haese en Erwin Sabbe 
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