
 

 



 

  

Nagenoeg ieder dorp hier heeft één of meerdere albergues.  Reeds tussen twee dorpen in 

maken ze al reklame met het aantal kamers, hun prijzen enz. 



 

 



 

  

De kapel van de vroomheid uit de 16e eeuw werd destijds gebouwd op de fundamenten van 

een ander gebouw.  Er zijn nog enkele graven van de 15e en 17e eeuw bewaard gebleven. 



 

 



 

 

Even iets over de eigenlijke pelgrimsweg.  St-Jacob was een van de apostelen van Jezus, beter 

bekend als de apostel Jacobus.  Hij zou gestorven zijn in het jaar 44 van onze jaartelling.  



 

 



 

Zijn lichaam zou op een schip gelegd zijn dat dan op zijn beurt aangespoeld is in Noord-

Spanje. Zijn lichaam werd tenslotte begraven op een 25ste juli, dat is nu de feestdag van deze 

heilige.  Pas in de 9de eeuw werd zijn graf ontdekt en er werd een basiliek gebouwd op de 

plaats van zijn graf. 



 

 



 

 

De puente de Itero is een van de langste bruggen op de camino.   De brug heeft elf bogen en 

werd gebouwd in de 11
de

 eeuw maar herbouwd in de 17
de

 eeuw met respect voor de 

oorspronkelijke Romaanse stijl. 



 

 



 

  

De brug is tevens een verbinding tussen de provincies Burgos en Palencia.  De brug is 

gebouwd over de rivier Pisuerga die regelmatig buiten haar oevers treedt.  De ergste 

overstroming was in Valladolid op 4 februari 1636.  De stroming heeft toen 800 huizen 

meegesleurd. 



 

 



 

Ik overnacht in een albergue uitgebaat door een zeer  aangename en  behulpzame kunstenaar 

die de tuin van de albergue mooi ingericht heeft.  Het metalen beeld hierboven kan best wel 

één ton wegen.  Alle stukken metaal zijn zowat één vinger dik. 



 

 



 

 

Als iedereen aan tafel zit steekt Jim, de Amerikaan, zijn hand in de lucht en iedereen begint 

terug  happy birthday te zingen voor de jarige, gevolgd door een daverend applaus.  Om de 

pelgrims te bedanken heb ik dan maar een diepe buiging gemaak.  De uitbater van de albergue 

brengt mij een stukje cake met een brandende kaars voor mijn verjaardag.  Een ontroerend 

moment. 



 

Donderdag 7 april 2016 

 Van  :  Boadilla del Camino 

 Naar  :  Carrion de Los Condes 

 Afstand  :  27 km 

 Stijgen  :  200 m 

 Dalen  :  100 m 

 Duur         :  7 uur 

 



 

 

Ik ben tevreden dat ik nu 60 jaar en één dag ben zodat alle geplogenheden afgelopen zijn. 



 

 



 

 

Ik kom voorbij een spookdorpje, allemaal leegstaande huizen.  Je ziet dat wel meer in Spanje. 



 

 



Om de steden Palencia, Burgos en Valladolid te verbinden werd in de achttiende eeuw het 

Canal de Castilla aangelegd.  Tot de komst van het spoor was dit kanaal met een lengte van 

meer dan tweehonderd kilometer de belangrijkste route om meel en tarwe tussen deze 

plaatsen te vervoeren.  



 

 



 

 

Negenenveertig sluisdeuren dienden om de hoogte verschillen van deze kunstmatige rivier te 

overbruggen.  Vandaag de dag is de omgeving één van de belangrijkste toeristische routes van 

Castilië en Leon.  Aan de oevers van het kanaal kan je genieten van een mooie landschap, 

flora en fauna en gebouwen met een waardevolle geschiedenis.   



 



 

 

St-Jacob betekent in het Spaans 'Santiago' en 'Compostela' komt van  campo, het veld, en de 

esrtella, komt van ster.  Campo de Estrella ...de vlakte waarboven de ster verscheen die leidde 

tot de ontdekking van het graf van St Jacobus. 



 

 



 

 

Regelmatig krijg ik zicht op de besneeuwde bergen van de Picos de Europa, letterlijk de 

pieken van Europa.  Het is een onderdeel van het Cantabrisch gebergte. 



 

 



 

 

Ik overnacht in de albergue Santa Clara een gerenoveerd nonnenklooster.  De 

verantwoordelijke die de inschrijvingen regelt voor de pelgrims doet het op automatische 

piloot, inschrijving, stempeltje zetten, uitleg geven over de albergue enz, en dat allemaal 

zonder mij aan te kijken. 



 

 



 
Nagenoeg op alle kerktorens zitten er meerdere ooievaars.  De vleugelspanwijdte van de 

ooievaar bedraagt 195 tot 215 centimeter.  Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan 

dierlijke prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en kleine 

vogels. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Carnivoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_%28dieren%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibie%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reptielen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoogdieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogels


Vrijdag 8 april 2016 

 Van  :  Carrion de Los Condes 

 Naar  :  Terradillos de los Templarios 

 Afstand  :  28 km 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  200 m 

 Duur         :  7 uur 

 

 



 

 

Het is een monogame broeder, maar vormt geen paar voor het leven. Het paar bouwt een nest 

bestaande uit grote takken, dat soms meerdere jaren wordt gebruikt. Het vrouwtje legt elk jaar 

één legsel van gewoonlijk vier eieren.  Beide ouders broeden om beurten de eieren en voeden 

ook beiden de jongen op.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Monogamie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Legsel&action=edit&redlink=1


 

 



  

Zaterdag 9 april 2016 

 Van  :  Terradillos de los Templarios 

 Naar  :  El Burgo Ranero 

 Afstand  :  32 km 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  300 m 

 Duur         :  9 uur 

 



 

 

Deze opvallende vogel heeft aanleiding gegeven tot vele legendes in zijn verspreidingsgebied, 

waarbij de meest bekende is dat baby's worden gebracht door de ooievaar.  De jongen verlaten 

het nest 58 tot 64 dagen na het uitkomen en worden hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed door de 

ouders. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Legende_%28volksverhaal%29


 

 



 

 

Elk jaar sterven er wel enkele pelgrims langsheen de camino.  Soms plaatst de familie dan een 

gedenkteken maar in Spanje heeft de familie van de overleden pelgrim ook het recht om de 

overledene te laten begraven op de plaats waar deze gestorven is. 



 

 



 

 

Een ruiter te paard.  Het is geen pelgrim, ik zie toch geen schelp of enig ander atribuut dat er 

op wijst dat het een pelgrim zou zijn. 



 

 



 

 

Prachtige boog, overblijfsel van de grote San Benito benedictijner abdij.  De abdij zelf is al 

lang verdwenen. 


