
 

 



 

 



 

 

De meeste info van Walter Werner haal ik van internet.  Walter zelf is nogal introvert of het 

klikt gewoon niet tussen ons.  Telkens hij mij ziet kijkt hij een andere richting uit.  Dit zal zo 

zijn tot in Santiago de Compostela. 



 

 



 

 

Regelmatig lopen we over oude Romeinse wegen.  De Romeinen legden duizenden 

kilometers wegen aan naar alle delen en kolonies van het Romeinse Rijk om met hun legers 

snel ter plaatse te zijn in geval van een opstand.  



 

 



 

 



 

 

Ook handelaars maakten gretig gebruik van deze wegen. Vandaar ook het gezegde “alle 

wegen leiden naar Rome”. Het waren de eerste echt goede wegen. De wegen werden massaal 

aangelegd door Romeinse soldaten.   



 

 



 

 

De weg werd eerst uitgegraven. Vervolgens kwam er een funderingslaag van dikke stenen. 

Dan volgde een laag van kiezel en zand om dan te eindigen met de afwerkingslaag zijnde 

platte kasseistenen of gebakken terracottategels. 



 

 



 

 

We bezoeken tevens het kasteel van Ponferrada en nemen nadien onze intrek in de albergue.  

Het kasteel zelf is, zoals meestal, een bezoek niet waard.  Veel meer dan een oud kanon en 

enkele oude muren en gebouwen viel er niet te zien. 



Woensdag 7 september 2016 

 Van  :  Ponferrada 550 m 

 Naar  :  Villafranca Del Bierzo 600 m 

 Afstand  :  27 km 

 Stijgen  :  400 m 

 Dalen  :  400 m 

 Duur         :  7 uur 

 

 



 

 

Erwin draagt, zoals de meeste pelgrims, een Sint-Jacobsschelp.  Hoe meer boeken je over 

Santiago de Compostela leest hoe meer versies je krijgt van de betekenis van die zeeschelp.  



 

 

Feit is dat vandaag de schelp het symbool is van de bedevaarders. Die schelpen zijn 

herkenningspunten om wegen of logies aan te duiden. Kerken, kapellen en andere locaties die 

belangrijk zijn voor de bedevaarders dragen ook de St-Jacobsschelp. Naast het pelgrimpas is 

de schelp het tweede belangrijkste dat een pelgrim bij zich draagt. 



 

 

Op dit ogenblik is er opnieuw een opleving van de pelgrimstochten. Het is voor velen niet de 

heilige Jacobus die het doel is maar wel een moment van bezinning in hun leven.  



 

 



 

 

Bij velen is er wat voorgevallen en wensen ze hierover na te denken.  Zo'n lastige 

pelgrimstocht, te voet of met de fiets, is uiteraard een ideaal moment om na te denken. 



 

 



 

 

Het ultieme moment is dan de verwelkoming van de pelgrims in de kathedraal van Santiago 

de Compostela. 



 

 



 

 

Vroeger had de sint-jacobsschelp een geheel andere naam.  Pelgrims spraken onderling af om 

een schelp te dragen op een zichtbare plaats zodat pelgrims elkaar zouden herkennen.  De 

schelp kon ook dienen als drinkbeker. 



 

 



 

 

Hoe groter de schelp hoe beter de pelgrims zich van ver lieten herkennen.  Een bijkomend 

voordeel van het dragen van de schelp was dat struikrovers al vlug pelgrims met rust lieten 

want pelgrims hadden toch niets waardevols bij zich. 



 

 



 

 



 

 

Uiteindelijk werd er dan algemeen gekozen voor de huidige sint-jakobsschelp omdat dit een 

grote en robuuste schelp is en in vele zeeën terug te vinden is. 



 

 

Deze Spaanse pelgrim (rood omcirkeld) zal in Santiago de Compostela, tijdens de 

pelgrimsmis, zijn wedervaren als pelgrim vertellen. 



 

Donderdag 8 september 2016 

 Van  :  Villafranca Del Bierzo 600 m 

 Naar  :  La Laguna 1200 m 

 Afstand  :  27 km 

 Stijgen  :  900 m 

 Dalen  :  200 m 

 Duur         :  7 uur 

I 



 

 

Op de camino kom je uiteraard regelmatig het beeld van St-Jacob tegen.  St-Jacob was een 

van de apostelen van Jezus, beter bekend als de apostel Jacobus.  Hij zou gestorven zijn in het 

jaar 44 van onze jaartelling.   



 

 



 

 

Zijn lichaam zou op een schip gelegd zijn dat dan op zijn beurt aangespoeld is in Noord-

Spanje.  Zijn lichaam werd tenslotte begraven op een 25ste juli, dat is nu de feestdag van deze 

heilige.   



 

 



 

 

Pas in de 9de eeuw werd zijn graf ontdekt en er werd een basiliek gebouwd op de plaats van 

zijn graf.   



 

 



 

 



 

 

Op de laatste 800 km van de Camino Francès, dus van in Saint-Jean-Pied-de-Port, is het niet 

echt nodig om eten en drinken mee te nemen.  Om de paar km kom je wel iets tegen waar je 

iets kunt nuttigen.  



 

 

Op de camino kan je als pelgrim om de +- 5 km wel terecht in een albergue of in een hostel.  

Reserveren is niet echt nodig, er zijn albergues genoeg en de pelgrim vindt er altijd een 

plaatsje. 



 

 



Vrijdag 9 september 2016 

 Van  :  La Laguna 1200 m 

 Naar  :  Triacastela 750 m 

 Afstand  :  24 km 

 Stijgen  :  600 m 

 Dalen  :  1000 m 

 Duur         :  6 uur 

 

 



 

 



 

 

We komen in de autonome regio Galicia.  Het is een van de dichtsbevolkte gebieden van 

Spanje.  De hoofdstad van Galicia is Santiago de Compostela. 



 

 



 

 

Links bovenaan is pelgrim James -Engels voor Jacob(us)-.  James is geboren in Aruba maar 

woont al vele jaren in Nederland.  We ontmoeten James nagenoeg elke dag. 



 

 


