
 

 



 

 

Agaves groeien vrij traag en bloeien pas na vele jaren. Op dat moment groeit een (in 

verhouding met de plant) zeer grote stengel uit de plant waar bovenaan een groot aantal 

kleinere bloemen uitgroeien.   Na de bloei sterft de agave af. 



 

 



 

 

Agaves zijn door de mens gekweekt als gebruiksplant onder andere voor de vezels die in de 

stevige bladeren zitten en als bron voor gegiste dranken (pulque).  In Spanje maakt men uit de 

pulque de sterke drank mescal.   



 

 



 

 

Een plaatselijke boer heeft wel een heel originele afsluiting gemaakt.  Hij heeft de boven- en 

onderzijde van vaten verwijderd en gebruikt dit voor zijn afsluiting. 



 

 



 

 

Men doet er alles aan om het leven van de lynx zo aangenaam mogelijk te maken.  Op 

regelmatige afstanden wordt er een kader, vervaardigd uit betonijzer, verwerkt in de 

afsluitingen zodat de lynx een gemakkelijke doorgang heeft. 



 

 



 

 

We komen weinig wandelaars tegen in dit gebied.  Af en toe wel een enkeling of een klein 

groepje met de mountainbike. 



 

 



 

 

Het is hier zo rustig dat een boer zijn paarden laat grazen naast de weide, op de openbare weg. 



 

 



 

 

Gisterenavond ben ik Jan (links op de foto) met de auto gaan afhalen in Jaén.  Jan was een 

trekking aan het doen in de Sierra de Cazorla maar wil nu enkele dagen uitrusten en zal dan 

ook enkele dagen bij ons verblijven.  Vandaag heeft  Jan genoten van een rustdag. 



 

Zaterdag 25 maart 2017 

 Van  :  Dehesa de Las Yeguas 360 m 

 Naar  :  Baños de la Encina 400 m 

 Afstand  :  12 km 

 Stijgen  :  350 m 

 Dalen        :  350 m 

 Duur         :  3 uur 

 



 

 



 

 

Ik breng Jan, ’s morgens, op zowat 20 km van onze vakantiewoning, op de GR 48.  Jan kan 

dan dit gedeelte alleen doen tot aan de woning.  Hij kan immers niet mee met de groep omdat 

er nu eenmaal maar 5 personen in een auto kunnen. 



 

 



 

 

Het stuwmeer van Rumblar werd aangelegd voor de productie van elektriciteit.  In de 

omgeving van het meer huist de zeldzame zwarte ooievaar die een uitzonderlijke bescherming 

geniet. 



 

 



 

 

Langs een originele perfect bewaarde romeinse weg van ongeveer 200 meter lengte bereiken 

we ons eindpunt voor vandaag, het dorpje Baños de la Encina.   



 

 



 

 

Met zijn ongeveer 2500 inwoners niet echt heel groot.  Toch is het een dorp waar het op 1 na 

alleroudste kasteel van europa staat.  Het “Castillo de Burgalimar” een imposante burcht die 

gebouwd is in de X e eeuw door de toenmalige Moorse heersers.  



 

 

 



 

 

Het heette toen “Bury al-Hamma” wat vrij vertaald het kasteel van de baden betekent.  Het 

kasteel bevat maar liefst 14 torens en is een van de best bewaarde voorbeelden van 

vestingswerken uit de tijd van het kalifaat van Cordoba. 



 

 

De plek waar het gebouwd is was in die tijd een belangrijke route richting de toenmalige 

hoofdstad Cordoba en diende dus ter verdediging daarvan.  



 

 

Door zijn strategische ligging werd het kasteel zeer vaak belegerd en het duurde tot 1225 dat 

het kasteel pas definitief in handen van de Christenen uit het Noorden viel. 



 

  

Het kasteel is te bezichtigen middels een rondleiding.  In het dorp kan men meerdere 

overblijfselen uit de vroegere tijd bekijken. Natuurlijk valt alles in het niets naast het kasteel , 

en de Ermita del Cristo del Llano , de oude kerk of de vele oude huizen daterende uit de 17
de

  

eeuw. 

 



 

 

We kuieren wat rond in de historische oude stad en komen voorbij een smalle rijwoning 

zonder ramen.  Had de deur niet open gestaan dan zouden we het niet gezien hebben.  Maar 

deze smalle woning is een kapperszaak.  Van buitenaf wijst niets er op dat hier een kapper 

woont. 



 

 

Helemaal boven in het dorp staat een oude windmolen uit de 18
de

 eeuw.  De molen is een paar 

jaar geleden gerenoveerd met Europees geld.  Binnen in de molen is een klein museum maar 

deze is enkel maar toegankelijk tijdens bepaalde feestdagen. 

 



 

 

Telkenmale we in Spanje verblijven, en Frans er bij is, proberen we een paellapan met 

bijbehorende brander op de kop te tikken.  Wij vragen dit steeds aan de huiseigenaar en 

meestal bezit die wel zo’n ding. 



 

 

Er is wel wat werk aan zo’n paella maar het werk wordt verdeeld en zo valt dat vele werk toch 

nog mee.  Jan dient de open haard aan te steken en er voor te zorgen dat het vuur aanblijft. 



 

 



 

Zondag 26 maart 2017 

 Van  :  Baños de la Encina 400 m 

 Naar  :  Carolina 620 m 

 Afstand  :  22 km 

 Stijgen  :  600 m 

 Dalen        :  400 m 

 Duur  :  6 

 



 

 



 

 

Jan doet een rondje rond Marmolejo,  het dorp waar we gehuisvest zijn.  De rest van de groep 

wordt, zoals gewoonlijk, terug in twee gedeeld.  Een groepje wordt afgezet aan het beginpunt 

van de wandeling en de andere groep rijdt met de auto door tot het eindpunt en start daar dan 

de wandeling in omgekeerde richting. 



 

 



 

 

Deze zwarte varkens hebben we ditmaal niet in het wild gezien.  Het is een boerderij waar ze 

gekweekt worden.  Ze worden “pata negra” genoemd wat zoveel betekent als “zwarte poot”. 

Maar eigenlijk zijn het Iberische varkens.  



 

 



 

 

Ze komen vooral voor in steen en kurkeikenbossen en voeden zich met grassen, kruiden en 

wortels.  Het eten van olijven en eikels geeft hun vlees een speciale kruidige smaak.  De 

varkens zijn helemaal niet schuw en men kan ze dan ook heel dicht benaderen.  

 



 

 



 

 

De overheid laat, gecontroleerd, gezonde dieren slachten om aaseters zoals vale gieren van 

voedsel te voorzien.  De boeren mogen hun dode dieren immers niet langer meer laten liggen 

op hun landerijen, dit in verband met de gekke koeienziekte. 

 



 

 



 

 

De vale gier kan tot 1 m lang worden en een vleugelspanwijdte hebben van 2,65 m.  De vale 

gier rust en broedt op en langs steile kliffen. 


