
 

 



 

 

In 1951 werd de ETA (Baskische afscheidsbeweging) opgericht die de gewapende strijd 

opnam tegen de onderdrukking en voor de onafhankelijkheid. 



 

 



 

 

In de volgende 40 jaar kwamen bij dit conflict 858 mensen om het leven.  In 2011 kondigde 

de ETA de definitieve wapenstilstand af. 



 

 



 

 

Ik beëindig vandaag mijn tocht in Donostia-San Sebastian.  Deze stad kwam tot ontwikkeling 

in de 12
de

 eeuw door de visserij, vooral de vangst van kabeljauw en walvissen. 



 

 



 

 

Maar ook de ligging aan de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela bevorderde de 

ontwikkeling van de stad. 



 

 



 

 

San Sebastian, de mooiste stad van de Noord-Spaanse costa, is een mengelmoesje van 

heuvels, surfstranden en historische gebouwen.   



 

 



 

 
De Basken zelf noemen de stad Donostia.  San Sebastian is een van de mooiste en meest 

bezochte steden van Spanje.  Naast geweldige stranden en veel natuur vind je hier ook 

heerlijke winkelstraten en geweldige restaurantjes. 



 

 



 

 

Op Plaza de la Constitución zijn de balkons van de appartementen genummerd.  Dit stamt nog 

uit de tijd dat de stierengevechten hier vroeger plaats vonden en zeer geliefd waren.  De 

enorme hoeveelheid balkons werden daarom verhuurd per nummer.  Zo had men een eerste 

klas uitzicht op het bloederige festijn.  



 

 



 

 

De berg Monte Urgull is eigenlijk niet te missen door zijn dertig meter hoge Christusbeeld 

bovenop.  Dit enorme beeld op Castillo de la Mota draagt de naam ‘Sagrado Corazón’ wat het 

heilige hart betekent.  De berg zelf is ongeveer 123 meter hoog. 



Donderdag 15 juni 2017 

 Van  :  Donostia San Sebastian 0 m 

 Naar  :  Zarauts 0 m 

 Stijgen  :  600 m 

 Dalen  :  600 m 

 Afstand  :  22 km 

 Duur         :  6 uur 

 

 



 

 

Vandaag is het een regendag die vergezeld gaat met mist.  Het is tevens maar 20°C wat in 

deze tijd van het jaar vrij fris is. 



 

 



 

 

Op een pelgrimsweg neem ik meestal maar weinig drinken mee.  Over het algemeen vind je 

onderweg wel op regelmatige afstand drinkbaar water. 



 

 



 

 

Ik nader het rustig en sereen gelegen vissersstadje Orio.  Ik zie het al van ver liggen maar door 

de mist is het niet mogelijk om er een mooi beeld van op foto te krijgen. 



 

 



 

Het is marktdag maar door het slechte weer floreert de markt niet al te goed, er is maar weinig 

volk te zien. 



 

 



 

 

Orio ligt op de helling boven de Rio Oria.  Al vroeg benutte de mens de voordelen van de 

beschutte natuurlijke haven.  Het was vooral de walvisvangst die floreerde.  Men maakte 

vooral jacht op de Atlantische Noordkaper, een ongeveer 14-18 m lange ondersoort van de 

baleinwalvissen.  De walvisvangst was wreed.  Men doodde eerst een walvisjong en sleepte 

dat naar ondiepe wateren aan de kust.  Het moederdier volgde vrijwillig haar jong en eens het 



moederdier in het ondiepe water kwam vast te zitten werd het gedood.  In 1901 werd voor de 

kust van Orio de laatste walvis gevangen. 

 

Vrijdag 16 juni 2017 

 Van  :  Zarauts 0 m 

 Naar  :  Deba 30 m 

 Stijgen  :  800 m 

 Dalen  :  800 m 

 Afstand  :  22 km 

 Duur         :  7 uur 

 



 

 



 

 

Langs de kust trek ik door Zarautz; dat is het Hawai van het Baskenland.  Met zijn 2 km lange 

strand heeft Zarauts het langste strand van de provincie Gipuzkoa waar surfers op zoek gaan 

naar de perfecte golf. 



 

 



 

 

De zon laat zich nauwelijks zien.  Het is terug overwegend mist met af en toe wat gemiezer. 



 

 



 

 

Al vlug bereik ik het havenstadje Getaria dat meermaals geheel werd verwoest door diverse 

oorlogen. 



 

 



 

 

Zo legden de Franse troepen de stad, die ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog twee jaar 

bezet gehouden hadden, in 1813 bij hun aftocht geheel in puin. 



 

 



 

 

Doordat er hier veel groen is zitten en ook veel schapen.  Een schaap kan een leeftijd van 15 

tot 20 jaar halen, maar dit komt in de praktijk zelden voor,  meestal worden ze veel eerder 

geslacht.  



 

 



 

  

Op hoge leeftijd verliest een schaap zijn tanden en kiezen waardoor het niet meer goed kan 

eten.  Die gebruiken ze om gras en kruidachtigen af te snijden, met een beweging zoals een 

tondeuse.   


