
 

 



 

  

Het grazen gaat bij een schaap dus heel anders dan bij een koe die het gras met zijn tong 

lostrekt.  Een schaap eet daarom veel korter gras dan een koe, en een boer kan wel eerst 

koeien in een wei zetten en daarna schapen, maar nooit andersom. 



 

 



  

 

Ik ga door het kleine dorpje Zumaia.  Hier werd de eerste dieselmotor van Spanje 

gefabriceerd.  Nu blijven hier enkel nog een paar kleine bedrijven over. 



 

 



 

 

In de buurt van Getaria wordt de wijn Chacoli (Baskisch: Txakolina) gebotteld.  100 Jaar 

geleden waren 1000 ha wijnstokken aangeplant die deze wijn produceerden.  Van dat eens zo 

uitgestrekte gebied, is nog slechts 64 ha in productie.  



 

 



 

  

Een niet al te vriendelijk uitziende papagaai heet de pelgrim welkom in het dorpje Itziar.  

Itziar is een Baskische meisjesnaam.  Het betekent `oeroude rots`. 



 

 



 

  

Goed verborgen ligt Deba aan de door steile heuvels omgeven monding van de Rio Deba.  

Vanaf de 14
de

 eeuw leefden de inwoners van de walvisvangst, de visserij en van de productie 

van ijzer. 



 

 



 

 



 

De pelgrim kan er een bed krijgen in het treinstationnetje.  Op de benedenverdieping is het 

station gevestigd en de twee bovenste etages staan ter beschikking van de pelgrims.  Als je 

goed ziet kan je mijn blauwe handdoek uit het venster zien hangen op de eerste verdieping.  

Rechts naast het venster hangt mijn muts aan een haak te drogen. 

Zaterdag 17 juni 2017 

 Van  :  Deba 30 m 

 Naar  :  Markina-Xemein 120 m 

 Stijgen  :  1000 m 

 Dalen  :  700 m 

 Afstand  :  25 km 

 Duur         :  9 uur 

 



 

 



 

 

Ik ben al vroeg op pad want vandaag is het een zware stapdag.  Vanaf vandaag zou de zon er 

terug doorkomen met, welliswaar, temelijk hoge temperaturen tot 35°C. 



 

 



 

 

Het wordt al vlug tropisch warm maar de mist blijft toch hardnekkig hangen.  Door de 

combinatie mist en warmte zweet ik mij te pletter. 



 

 



 

 

Ook deze pelgrimsweg wordt voornamelijk, net zoals alle andere pelgrimswegen, aangeduid 

met een gele pijl.  De pijl wijst slechts in één enkele richting, Santiago de Compostela. 



 

 



 

  

Even iets over de eigenlijke pelgrimsweg.  St-Jacob was een van de apostelen van Jezus, beter 

bekend als de apostel Jacobus.  Hij zou gestorven zijn in het jaar 44 van onze jaartelling.  Zijn 



lichaam zou op een schip gelegd zijn dat dan op zijn beurt aangespoeld is in Noord-Spanje. 

Zijn lichaam werd tenslotte begraven op een 25ste juli, dat is nu de feestdag van deze heilige.  

Pas in de 9de eeuw werd zijn graf ontdekt en er werd een basiliek gebouwd op de plaats van 

zijn graf. 

 

 



 

 



 

 

St-Jacob betekent in het Spaans 'Santiago' en 'Compostela' komt van  campo, het veld, en de 

esrtella, komt van ster.  Vandaar de naam Santiago de Compostela.  Eerst was er de basiliek 

en later werd er een stad rond gebouwd die de naam Santiago de Compostela draagt. 



 

 



 

 

De periode van de blootlegging van het graf van Santiago was een ommekeer in de strijd 

tegen de Moren, beter bekend als de Reconquista.  De verering van deze heilige steeg nog 



toen deze een bovenmenselijke daad stelde tijdens een hevige veldslag waarbij de katholieken 

aan het verliezen waren. Op dat ogenblik daalde Santiago uit de hemel neer, gezeten op een 

paard en hakte met zijn zwaard de Moren in de pan.  Dat moet halfweg de 9de eeuw gebeurt 

zijn, het heeft dan nog meer dan 500 jaar geduurd vooraleer alle Moren van het Iberisch 

schiereiland verdreven waren. Toch werd dit aanzien als een keerpunt omdat de Spanjaarden 

zich pas toen begonnen te verzetten tegen de Moren.  Vandaar dat Santiago of St-Jacob de 

patroonheilige van Spanje geworden is met als feestdag de 25ste juli. 

 

 



 

 



 

Bij het binnenkomen van het dorp Markina-Xemein staat de 18
de

 eeuwse kapel.  De kapel is 

gebouwd rond drie enorme rotsblokken die tegen elkaar aanleunen en het altaar vormen.  De 

volksmond zegt, als een man binnen het jaar wil trouwen, dat hij drie keer onder de rotsen 

moet kruipen.  Ik heb vlug de kapel verlaten. 



 

 



 

 

Bij het binnenkomen van het centrum word ik zowaar onthaald met tromgeroffel door het 

plaatselijke muziekkorps.  Elke pelgrim krijgt vandaag zo een ontvangst.  Het zou maar een 

keer per jaar plaats vinden en het zou iets te maken hebben met een plaatselijke feestdag. 



 

Zondag 18 juni 2017 

 Van  :  Markina-Xemein 120 m 

 Naar  :  Gernika- Lumo 160 m 

 Stijgen  :  700 m 

 Dalen  :  500 m 

 Afstand  :  24 km 

 Duur         :  7 uur 

 



 

 



 

 

Men heeft een nieuwe brug gebouwd,  juist naast de oude.  Jammer dat de oude brug niet 

meer kan gebruikt worden.  Doordat de nieuwe brug zo dicht tegen de oude staat kan men er 

ook geen mooie foto van nemen. 



 

 



 

 

Hoe meer boeken je over Santiago de Compostela leest hoe meer versies je krijgt van de 

betekenis van die zeeschelp. Het meest voorkomende verhaal is dat het lichaam van Santiago 

in zijn graf bedekt was met dit type van schelp.  Een ander verhaal is dat van een mirakuleuze 

redding van een drenkeling door Santiago.  Toen die uit het water kwam zou hij bedekt 

geweest zijn met dat soort schelpen.  



 

 



 

 

Feit is dat vandaag de schelp het symbool is van de bedevaarders.  Die schelpen zijn 

herkenningspunten om wegen of logies aan te duiden.  Kerken, kapellen en andere locaties die 

belangrijk zijn voor de bedevaarders dragen ook de St-Jacobsschelp. Naast het pelgrimspas is 

de schelp het tweede belangrijkste dat een pelgrim bij zich draagt. 



 

 


